
 

 
 

 

Nieuwsbrief 1 – 8 september 2023 

 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag 3 september 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag 
Collecten: Stichting Eva Demaya 2. Kerk gevangenen 2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 10 september 9.30 uur  ds. Jan Henzen, Wateringen 

Zondag 17 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startzondag 

 
Bij de dienst van 3 september 

Op  3 september  ga ik voor in de Lichtbron. Ik kijk ernaar uit.  

De dienst gaat over Mattheüs 9: 35-38. Jezus trekt rond langs de steden en dorpen. 

Hij zoekt de mensen heel dichtbij op in hun dagelijkse levenssituatie. Dan ziet Hij hoe 

kwetsbaar ze zijn; ze zijn als schapen zonder herder.  

Zoals altijd verbind ik zo’n Bijbelverhaal met voorbeelden uit de hedendaagse praktijk, 
zodat het herkenbaar wordt.  

Bij de gebeden steken we kaarsjes aan voor mensen aan wie we denken. Voor de 

kinderen is er een klein cadeautje. 

Ds. Jan Eerbeek 

 

Van de Diaconie 

Zondag 3 september 2023  

Collecte voor de Eva Demaya stichting. 

De Eva Demaya stichting steunt al 25 jaar het 

Eva Demaya centrum in een achter gebleven 

gebied in Malawi. Momenteel zijn er veel 

zorgen omdat de devaluatie erg hard gaat wat 

de bevolking hard raakt. Veel aandacht is er 

voor de gezondheidszorg, scholing, 

beroepsopleidingen en milieu.  

Nu is het zo dat de oprichtster Jacqueline Kouwenhoven uit Wateringen eind dit 

jaar met pensioen gaat. Gelukkig heeft zij opvolging gevonden in Sr. Baek uit 

Zuid-Korea en Dr. Lungu, een Malawische arts. 

Sr. Baek werkt al vele jaren aan diverse projecten in Malawi en beschikt over 

eigen fondsenwerving. Na 25 jaar stopt de stichting in Nederland dan ook met 

fondsenwerven in het volle vertrouwen dat de opvolgers het werk voortzetten. 

Graag wil het bestuur u heel hartelijk danken voor de jarenlange ondersteuning 

vanuit de Lichtbron. De opbrengst van deze laatste collecte zal zeker nog een 

verantwoorde besteding krijgen. Onze hulp blijft nodig! 

Doet u weer mee met deze collecte voor de Eva Demaya stichting? 

Graag uw bijdrage in de mandjes in de kerk of overmaken naar het 

rekeningnummer van Diaconie/ZWO De Lichtbron. De 2e collecte is voor 

onze kerk. Hartelijk dank. 

 
 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Agenda 

Maandag 11 september 19.30 uur vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron 

Zaterdag 16 september Startzaterdag: Chinees buffet. Intekenlijst in de hal van de 

kerk of mail naar scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl  

 

Bedankje 
Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor de mooie kaarten, gelukwensen, en de 

bloemen uit de kerk die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk. 

Hartelijke groet van Henk & Nel Bloem 

 

Mijlpaal voor Cor Verbree 

Op zondag 27 augustus is, na afloop van de dienst, 
organist Cor Verbree-Geerman in het zonnetje gezet 

vanwege zijn 40-jarig jubileum als organist. In 1983 

is hij begonnen als organist in de protestantse kerk 

van Monster. Toen de kerk van Ter Heijde, inmiddels 

25 jaar geleden, om zijn hulp vroeg wilde hij ook 

daar graag zijn bijdrage leveren aan de eredienst. En 

ook in De Lichtbron neemt hij al 15 jaar plaats achter 
het orgel om de gemeentezang te begeleiden.  

Zijn zondagen zijn altijd gevuld met muziek, want 

ook in de Westerkerk in Monster laat hij ’s middags 

het orgel jubelen. Met een hartelijk woord van dank 

voor zijn opgewekte inbreng in onze kerkdiensten 

ontvangt Cor, namens de gemeente De Lichtbron, 
een mooie bos bloemen. Het boeket is groen met wit, 

de kleuren van Westland en is gevormd uit vier 

groene takken en tien witte bloemen, wat symbool staat voor 4 x 10 = 40 jaar 

organist. Dit ging vergezeld van de wens dat hij nog vele jaren de gemeente muzikaal 

mag begeleiden. 

 
Gespreksgroep weer van start 
Na de zomerstop begint de gespreksgroep komende dinsdagmorgen 5 september weer. 

We lezen dan uit het Johannes evangelie H2 verzen 13 t/m 21. Ook horen we het 

verhaal ‘Scherven en tranen’. U bent van harte welkom om 10 uur in De Lichtbron. 

Als u zich vooraf aanmeldt, krijgt u de teksten en de bijbehorende vragen vooraf 

toegezonden via de e-mail. Als dat voor u lastig is, krijgt u deze informatie in de 

brievenbus. 

Graag tot horens/ziens! 
Ds. Marjan Zebregs  

 

Ga mee, eet mee! 

Op 16 september willen we als kerkgemeente het 

nieuwe seizoen starten met een heerlijk en uitgebreid 

Chinees buffet. Klinkt goed toch? Nog beter wordt het 

als u en jij er ook bij bent, vinden we gezellig! 
 

Hoe je dat regelt? 

Simpel! Mail naar scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl of noteer je naam op de 

intekenlijst in de hal van de kerk. 

 

Wat het kost? 
15 euro per persoon, 7,50 euro voor kinderen (fijn als u contant en gepast wilt 

betalen). Alles inbegrepen en afwassen is niet nodig 
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Welkom vanaf?  

16:00 uur met een drankje en hapje, met dank aan onze kosters voor het 

voorbereidende werk. 

Graag tot ziens bij het buffet! 

 
De seniorensoos van de PCOB is weer begonnen op dinsdagmiddag   

29 augustus om 14.00 uur in de Voorzaal van de Pleinkerk. 

Iedere 14 dagen is er weer een gezellige middag in de Voorzaal van de Pleinkerk. Er 

worden spelletjes gedaan zoals Rummikub, Klaverjassen e.a. Ook het maken/ 

ontwerpen van kaarten is voor velen een creatieve bezigheid. Iedereen heeft zo 

zijn/haar voorkeur. Soms worden er extra activiteiten georganiseerd. 
 

In het komende seizoen september t/m december is er op de 

onderstaande data een soosmiddag: 

 

12 en 26 september 

10 en 24 oktober 

7 en 21 november 
5 en 19 december 

 

Heeft u ook zin om te komen? Kom gerust op een 

dinsdagmiddag eens kijken of het iets voor u is. Het is 

helemaal vrijblijvend. Wees welkom op onze soos! 

Met vriendelijke groet, 
Jaap van der Snoek 

Joke van der Lelij 

 

Het Licht gaat door de hele gemeente  

De redactie van ‘#protestant’ (vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk) vroeg mij 

om een korte bijdrage voor de rubriek ‘liturgie’ over ‘Licht’. Recent is mijn 
onderstaande tekst gepubliceerd.  

 

In 2010 heeft de protestantse gemeente van Wateringen, Kwintsheul en Wateringse 

Veld de naam ‘De Lichtbron’ gekregen, om zo het evangelie van Jezus Christus als 

Lichtbron te tonen. In de zondagse eredienst schijnt het Licht vooral door de brandende 

Paaskaars. Deze Paaskaars brandt voor aanvang van de kerkdienst. Ook de 

sacramenten van Doop en Heilig Avondmaal, de Dooprol, het Gedachtenisboek en de 
historische Bijbel zijn al voor het begin van de eredienst zichtbaar. 

De Taakgroep Eredienst kiest jaarlijks een nieuwe Paaskaars. Op Paasmorgen draagt 

een diaken de Paaskaars de kerk in. Een ouderling vertelt de betekenis van de opdruk 

van de Paaskaars. De kerkgangers geven een kleine Paaskaars met dezelfde opdruk 

aan elkaar door, als symbool dat het Licht van Christus door de hele gemeente gaat. 

Op Zondag Voleinding, in de Adventstijd en met Kerstmis, heeft Licht een extra 
belangrijke rol in onze liturgie. In de liturgie van Goede Vrijdag doven we het Licht. 

(MZ) 



 

Kom mee naar de Jordaan (verzen 3 en 4) 

In de serie ‘Een teken voor onderweg’ een tekst van N.F.S. Grundtvigs (vertaling ds. 

G.F.W. Herngreen, Mees Jacobse): 

 

3. Het Oude Testament, door ’s Heren lamp ontvlamd, 
is in de engel-bode opgestaan van de doden. 

Kom laat u met Hem dopen: God doet de hemel open.  

4. Het Nieuwe Testament staat naast hem: God en mens, 

het eeuwige licht uitschijnend hoog boven alle tijden. 

Kom laat u met Hem dopen: God doet de hemel open.  

 

 

        

 

 

 

 
 

           

 

Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl 

• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  
• Uw kopij graag inleveren in Word: 

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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