
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 10 - 17 oktober 2025 

Kerkdiensten 

 
Zondag 12 oktober 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn. Viering Heilig 
Avondmaal 

Collecten: 1. Streekverband De Tien: Stichting AHA (Assistance Healthcare Albanië)  
2. Kerk in Actie: Bangladesh 

 
Komende diensten 

Zondag 19 oktober 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn.  
Zondag 26 oktober 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag 
 

Bij de dienst van 12 oktober 
 ‘Aan tafel met Jezus’                                                                                                         

Nergens wordt Jezus zo vaak uitgenodigd voor de maaltijd als in het Lucas-evangelie. 
Er gebeurt in de maaltijdverhalen van alles aan tafel, als Jezus aanschuift bij tollenaars 
of bij farizeeërs. Jezus heeft leergespreken; het zijn Jezus' woorden en handelen die 

indruk maken  op de disgenoten. 
Zo vertelt Lucas het verhaal over Jezus die door een farizeeër, genaamd Simon, voor 

een maaltijd wordt uitgenodigd. Maar dan gebeurt er opeens iets totaal onverwachts. 
Er komt een vrouw binnen. Wie is zij? Wat is haar naam? In de aanhef van het 
leesgedeelte wordt ze zondares genoemd. 

Volgens het oosterse christendom is deze onbekende vrouw Maria Magdalena. Als dat 
zo was, dan was zij de vrouw met die bedenkelijke reputatie. 

Zij was volgens Matteüs, Marcus en Johannes aanwezig bij 
de kruisiging van Jezus en bij zijn graflegging. En zij was 
volgens Marcus ook de eerste vrouw die bij het lege graf 

van Jezus kwam. Het zijn deze verhalen die doen 
vermoeden dat Maria Magdalena een volgelinge van Jezus 

was geworden.  
Het zijn deze verhalen, die een kleurrijk beeld schetsen 
van de vrouw, die Maria Magadalena was. Een vrouw die in 

de verhalen verschillende kanten van zichzelf laat zien. De 
prostituee, die volgelinge en vertrouwelinge van Jezus 

werd, die Jezus volgde vanuit Galilea naar Jeruzalem. Zij 
was het die niet van Jezus’ zijde week tijdens zijn 
kruisiging en ook als eerste bij het lege graf kwam. Een 

vrouw die Jezus als het ware trouw bleef tot in zijn dood 
en opstanding. Zij, Maria Magdalena, was een vrouw die 

tot de verbeelding spreekt, die fascineert.  
Het is deze fascinatie, die Joki Harms heeft geïnspireerd 
om een portret te schilderen van deze vrouw. Joki laat ons 

met dit schilderij zien, wie Maria Magdalena, deze 
veelkleurige vrouw was.  

Drs. René Schreuder 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging_van_Jezus


 

 

Van uw voorganger 

Hebreeën 2/18: “Omdat Hij zelf geleden heeft en beproeving heeft gekend, weet Hij 
wat het is om te lijden en beproefd te worden, daarom kan Hij ons zo goed helpen’’. 

Immanuel: God met ons betekent dat. Hij was/is niet alleen bij ons, Hij is één van ons 
geworden. 
Gezegende Avondmaalszondag.  

Ditte Mostert-Bok 
 

 
Van de diaconie 

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal, dus collecteren we in de 

avondmaalscollecte voor de projecten van Streekverband De Tien. Vandaag 
aandacht voor het project Stichting Assistance Healthcare Albania – kortweg Stichting 
AHA. Stichting AHA heeft als doel de bevolking van Albanië te helpen door het 

uitvoeren van projecten die van algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld het renoveren of 
nieuwbouwen van ziekenhuizen, 

doktersposten, scholen en kindertehuizen.  
Om deze projecten te realiseren zamelt de 
stichting AHA geld in en organiseert 

werkvakanties voor jongeren. De 
werkvakantie van ca. 8 dagen vindt 

jaarlijks plaats in juli. De groep bestaat uit 
maximaal 20 jongeren tussen de 16 en ca. 
21 jaar oud en een aantal begeleiders. 

Tijdens de werkvakantie voeren de 
jongeren werkzaamheden uit ten behoeve 

van het gekozen project, bijvoorbeeld 
schuren, verven en tegels zetten. Ook 
maken zij kennis met het land en de 

bevolking en er worden kleding- en 
voedselpakketten uitgedeeld. De kosten 

voor de reis en het verblijf betalen de jongeren zelf. Om het project te kunnen 
financieren, organiseren de jongeren en het bestuur het hele jaar door verschillende 
acties om geld in te zamelen. Ook krijgt de stichting donaties van diverse organisaties, 

zoals Streekverband De Tien. 
 

De tweede collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie.  
KiA ondersteunt een project voor innovatieve kooktoestellen in Bangladesh, die 

vrouwen helpen hun inkomen te 

verhogen, brandhout te besparen en 
minder rook en CO2 uit te stoten. Het 

project traint vrouwen in het gebruik van 
deze toestellen, die brandstof omzetten 

in biochar – een bodemverbeteraar die 
ze verkopen aan boeren. Vrouwen 
gebruiken de biochar voor hun eigen 

stukje land of verkopen het aan boeren 
in de omgeving. Zo hebben vrouwen 

betere oogsten of meer inkomen om 
voedsel te kopen, en boeren een 
milieuvriendelijk en goedkoop alternatief 

voor kunstmest. Kerk in Actie zorgt voor 
de installatie van de kooktoestellen, 

traint vrouwen in het gebruik ervan en leert hen hoe zij de biochar kunnen vermarkten. 



 

 

Beide doelen worden van harte aanbevolen! 
Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de 
kerk, of op de rekeningnummers van de diaconie: 

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. ‘De Tien’ en/of 
‘Werelddiaconaat’. 

Dank u wel! 
 
Inzameling Voedselbank Westland 

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag (World Food Day). Dit is een dag waarop 
voedsel centraal staat en er wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld 

wordt gevraagd. We besteden daar onder andere aandacht aan door in deze week 
voedsel en goederen voor Voedselbank Westland in te zamelen. Ook onze gemeente  
doet hier weer aan mee! Op vrijdag 17 oktober zamelt de school in, en op zondag 19 

oktober zullen de kerkelijke gemeentes de meegebrachte producten inzamelen.  
Alle producten worden verzameld in De Lichtbron, vanwaar ze worden weggebracht 

naar het inzamelpunt in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Van daaruit worden 
wekelijks zo’n 600 monden gevoed.  
Doet u ook weer mee? 

 

Uitnodiging 
      Koffieochtend 

                                                                                                                                                                                                                          
in de Lichtbron   
woensdag 15 oktober  
van 10:00-12:00uur 

                                             Komt u ook? 
We beginnen met een kopje koffie en drinken 
daarna met elkaar een glaasje fris of een borreltje. 
We kunnen elkaar ontmoeten en met elkaar (bij) 
praten en van 

gedachten wisselen.  
Henk Mulder van SHHO komt ons kort iets vertellen 
over dit mooie initiatief.   

Voor vragen of voor vervoer kunt u terecht bij de 
Diaconie.  

U kunt u opgeven via de lijst in de kerkhal of via 
diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Hopelijk mogen we u dan verwelkomen en neem gerust 
iemand mee. 
 

mailto:diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl


 

 

Lezing door René Schreuder 
Donderdagavond 16 oktober as verzorgt René Schreuder een lezing met als thema. ‘Literatuur en 
Beeldende kunst als dragers van Cultuur en verbinding met geloof. 
Hieronder leest u meer over het thema. 
De lezing heeft plaats in De Lichtbron. Aanvang 19.30 u 

Van harte welkom. 

 
‘LITERATUUR EN BEELDENDE KUNST ALS DRAGERS VAN CULTUUR EN 

VERBINDING MET GELOOF’  

Waar beeldende kunst, literatuur en het christelijk geloof elkaar ontmoeten 

 

 

Detail van een fresco,  geschilderd door Michelangelo in de Sixtijnse Kapel   

 
Kunst en religie zijn aan elkaar verwant, omdat ze beide ingaan op bestaansvragen.  Religieuze kunst is 
echter niet meer vanzelfsprekend in onze seculiere tijd. Is de huidige kunstopvatting het probleem? Is 
God afwezig in onze cultuur? Of zijn de kunst en literatuur zo vlak geworden dat het niet meer verwijst 
naar een diepere werkelijkheid?  

In onze tijd is de symboliek van oude christelijke kunst vaak niet meer overtuigend omdat de beeldtaal 
krachteloos is geworden. Het is die oude beeldtaal, die niet meer in de huidige tijd aansluit bij de 
religieuze belevingswereld van mensen, niet meer aansluit bij hun godsbeeld. Tijdens de lezing zullen 
werken van kunstenaars, zoals onder meer Vincent van Gogh, Claude Monet, Marlene Dumas, Marc 
Muldersen en Floris Hovers worden getoond. In deze werken zijn zij aan de hand van christelijke thema’s 
op zoek zijn gegaan naar sporen van God; hebben zij als het ware Gods aanwezigheid opnieuw hebben 
verbeeld. 

Ook zal aandacht worden besteed aan literaire bijdragen van onder meer Ida Gerhardt, Rutger Kopland, 
Willem Jan Otten, Gerard Reve en Oek de Jong. Zij hebben elk naar een taal gezocht om hun religieuze 
gevoelens, hun geloofservaringen en spirituele zoektocht te verwoorden. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Gesprekskring 
Elke maand is er gesprekskring. Een vaste groep mensen, komt dan bij elkaar om 

samen na te denken over geloofs- en levensvragen. Heel leerzaam en verbindend. 
Misschien bent u nieuwsgierig en wilt u ook eens vrijblijvend een keertje komen kijken? 
De volgende keer is dinsdag 4 november om 10.00 uur. Hartelijk welkom! (DMB) 

 
Behoefte aan een persoonlijk gesprek 

Ik ben nog steeds bezig mijn kennismakingsronde te maken. Maar mocht u mij 
dringend willen spreken, neem dan gerust even contact op. Het kan bij u thuis maar 
ook in de kerk. (DMB) 

 
Zorg voor de mantelzorger 

Het duurt nog een maand, dan is het weer de dag 
van de mantelzorger. Er wordt  vaak veel 
belangstelling getoond voor de ‘patiënt’, maar de 

mantelzorger wordt nogal eens vergeten. Gelukkig 
is daar de laatste jaren meer oog voor gekomen 

en wordt er van alles georganiseerd om de 
mantelzorger even te ontzorgen. Nu zijn dat 
helaas vaak activiteiten, waar veel mantelzorgers 

niet aan kunnen deelnemen omdat ze degene(n) 
voor wie ze zorgen niet alleen kunnen laten. Kijk eens om u heen of u misschien eens 

een paar uurtjes zorg kunt overnemen. (DMB) 
 
 

Agenda 
15 oktober 10.00 uur Koffieochtend Diaconie/ZWO in De Lichtbron 

16 oktober 19.30 uur Lezing ‘Literatuur en beeldende kunst als dragers van cultuur en 
verbinding met geloof’ door René Schreuder in De Lichtbron 
 

Schilderij Joki Harms 
In de kerk hangen sinds een paar weken weer een aantal schilderijen van Joki Harms. 

Al verschillende jaren stelt zij haar schilderijen belangeloos beschikbaar, telkens met 
een bijhorend thema. 
Ik heb via de mail een aantal berichten ontvangen van verontrustende gemeenteleden 

over een van de doeken, namelijk het doek met als thema De Kruisafname. Eerder is 
een toelichting over dit opvallende doek in een nieuwsbrief opgenomen. Bij de 

berichten ook een verzoek om het grote doek weg te halen. Laat ik als eerste 
benadrukken dat het nooit de bedoeling is om met kunst in ons kerkgebouw 

gemeenteleden  te kwetsen. Soms worden schilderijen zonder commentaar gezien en 
mogelijk gewaardeerd. Soms roepen ze vragen op en wordt er over gesproken. We zijn 
ons bewust dat het schilderij over de kruisafname zo´n doek is. Nog even terug naar 

de toelichting welke Joki heeft geschreven over het doek. Geïnspireerd door een 
schilderij over de kruisafname van Jezus in het klooster van Wittem in Zuid Limburg. 

Joki schrijft dat het een rauw doek is, en niet prettig om naar te kijken. Je kunt 
dat terugbrengen naar de tijd dat Jezus werd gekruisigd, aan het kruis is bespot en 
vernederd, later van het kruis afgehaald. Maria en anderen waren getuigen van deze 

wreedheden. Ook nu zijn we getuigen van wreedheden en zijn er veel Maria's die  
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
rouwen om verloren dochters en zonen. Vooraf hebben we (taakgroep Eredienst) 

gekeken en overlegd of we de schilderijen zullen gebruiken. We zijn van mening dat 
het goed is dat er over wordt gesproken. Wat raakt je, wat stoort je, wat leeft er? 
Donderdag 16 oktober verzorgt Rene Schreuder een lezing in onze kerk over  kunst en 

religie. De lezing staat los van de schilderijen die nu in de kerk hangen maar biedt 
gelegenheid om gevoelens en mening naar voren te brengen. Los van die avond stel ik 

voor dat er ruimte is om elkaar te spreken. Met het weghalen van een schilderij haal je 
ook de mogelijkheid weg om erover te spreken.  

 
Namens taakgroep Eredienst, 
Ed van der Schoor 

 
Rode lijn 5 oktober 

Afgelopen zondag was ik samen met Coralien in Amsterdam op het Museumplein, om 
gehoor te geven aan de oproep van Oxfam Novib, Pax, Amnesty International en Save 
the Children, voor de derde maal een Rode Lijn te trekken. 

 
Een Rode lijn, een massale demonstratie, een roep aan de regering om stelling in 

woord en daad te nemen tegen de gaande genocide door de Israëlische regering op de 
inwoners van Gaza. 

 
Een totale verwoesting van weerloze mensen waaronder veel kinderen, hulpverleners, 
woningen, ziekenhuizen en infrastructuur. 

Tegelijk een demonstratie tegen de annexatie van de Westelijke Jordaanoever door 
Israëlische kolonisten. Palestijnen die hun huis worden uitgejaagd, oogsten die worden 

vernietigd. Mensen vermoord. Reden genoeg voor een demonstratie met een geschatte 
opkomst van 250.000 mensen. 
 

Onder de demonstranten ook verschillende Joodse organisaties. In groepjes waren zij 
aanwezig. Herkenbaar aan hun keppeltjes en spandoeken waarop uiting van hun 

onvrede over het Israëlische beleid. Een warm applaus van allen die om hen stonden 
zorgde voor kippenvel. Hun aanwezigheid zorgde voor verbinding. Zij waren belangrijke 
ambassadeurs van deze geweldloze demonstratie die eindigde met een kilometerslange 

tocht in omgeving van het Vondelpark. 
 

Dezelfde ochtend een herdenking in de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam 
Zuid. Slachtoffers en ontvoerden van de gewelddadige inval in Israël op 7 oktober 2023 
door sympathisanten en strijders van Hamas, werd herdacht.  

Een bede tot terugkeer van de nog levende en dode ontvoerden naar Israël. Een 
moeder, zij verloor haar zoon, vermoord bij de ontvoering. 

Een bede tot vrede. 



 

 

Ook in kerken vindt er discussie plaats. Israël ligt gevoelig in het christendom. 

Meningen lopen uiteen. Een roep voor gerechtigheid, weerzin tegen zoveel geweld, 
maar ook de banden met het Joodse volk niet loslaten.  

 
Op deze zondag in een stad twee verschillende bijeenkomsten.  
Woorden en zang over verbinding in de Synagoge. Een Rode lijn, een Rode draad. Een 

verlangen naar vrede. Een roep ernaar die veelal klonk en 
werd meegedragen op de vele spandoeken en kartonnen borden op het Museumplein 

en de optocht.  Het was goed erbij te zijn. 
 
Ed van der Schoor. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Kerkdienst, samen met mensen met een verstandelijke beperking 

Deze kerkdienst vindt plaats 26 oktober 2025 
* Bij de Magneet in Maasland 
* Adres Lentiz College, Commandeurskade 22, 3155 AD 

* De dienst begint om 10:00 uur 
* Voorganger zal zijn Ariane Kuijvenhoven 

* Thema van de dienst is: “Wie niet weg is…. is gezien.” 
* Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie en limonade. 
 

De gastgemeente nodigt iedereen met een verstandelijke beperking, familie, vrienden, 
alsmede belangstellenden uit Westland en omgeving van harte uit deze kerkdienst mee 

te vieren.  

Kijk voor actuele informatie op de website www.kontaktraad.nl 
 
 
 

 

 

 
 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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