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Kerkdiensten  

Zondag 16 april 9.30 uur ds. Bart Schoone  

Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk 
 

Komende diensten 

Zondag 23 april 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten 

Zondag 30 april 10.00 uur ds. Marjan Zebregs. Dienst met Het Westerhonk 

Bij de dienst van 16 april 

We lezen Joh. 20: 19-29. Zondagmorgen komen de discipelen van Jezus ons vertellen 

dat zij Hem hebben gezien na zijn opstanding. Velen willen hun woorden niet geloven, 
toen niet en ook nu niet. 

Kunnen wij dat begrijpen? Ach, weet u, onder de discipelen was er toen ook al één, die 

op dezelfde wijze ongelovig was. Dat was Tomas.  

Voor diegenen die het ook moeilijk vinden om te geloven in een opgestane Heer hoop 

ik in de overdenking een handreiking aan te reiken. 

Ds. Bart Schoone 
 

Van de diaconie 

Zondag is de eerste collecte voor Vluchtelingenwerk Westland. VluchtelingenWerk 

ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen 

in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. 

Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de 
vlucht voor oorlog en geweld. Sommige 

vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. 

Vluchtelingenwerk komt op voor hun belangen 

en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw 

bestaan in Nederland. Een vluchteling laat alles 

achter, op zoek naar veiligheid. 

Dankzij de hulp van onze donateurs en 
vrijwilligers kunnen zij vluchtelingen helpen met 

het opbouwen van een nieuw bestaan in 

Nederland. 

Uw gift draagt bij aan: 

✓ Individuele hulp bij de asielprocedure 

✓ Samenbrengen van verscheurde gezinnen 
✓ Begeleiding naar werk 

✓ Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa 

Plaatselijk wordt dit werk uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Westland. 

 

 

De tweede collecte is bestemd voor onze 

kerk, de Lichtbron. 
Beide collectes van harte aanbevolen! 

 

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het 

uitgaan van de kerk, of op de 

rekeningnummers van uw diaconie en de 

kerk. Hartelijk dank! 
 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Terugblik op Palmpasen 

Op deze zondagmorgen stonden er vijf Palmpasenstokken, drie en twee vóór in de 

kerk. Aan het einde van de dienst vroeg de dominee wie er een Palmpasenstok naar 

een zieke of bekende wilde brengen. Dat wilde ik wel, voor  mijn zieke buurman. Na de 

dienst ging ik naar de buren en zij waren blij en verwonderd. “Kom binnen wat lief van 

u.” Ik vertelde dat het was om te delen vanuit de kerk en dat de zegen die we daar 
ontvangen niet alleen voor onszelf is,  maar ook om te delen met onze naaste.  

Zo was het een mooie zondag. 

Met een hartelijke groet van  

Eimert de Waard 
 

Terugblik op Stille Zaterdag 

Op Stille Zaterdag is de gevangenneming en het sterven van Jezus beleefd in koor- en 

samenzang. 

Bijbelteksten verbonden de liederen. Het was een indringende manier om zo 

deelgenoot te worden van Jezus lijden en te belijden met een koorlied: 
Doordat Gij U zo liet breken worden wij met U gevoed. Brood en wijn heten de tekens 

waarin ik U zelf ontmoet. 

Naam van Jezus, alle talen stemmen in met dit gezang dat uw liefde blijft herhalen, van 

U zingt, een wereld lang.  

 

 
Harmke Verkerk 

 
 

Terugblik op Pasen 

 
Dukky Schreiber 

 

 

 



 

Gespreksgroep 11 april 

Afgelopen dinsdagmorgen hadden we weer een goed gesprek. De afsluiting was de tekst van 

lied 647 ‘Voor mensen, die naamloos’. Dit lied staat in de afdeling ‘Paastijd’ van ons 

Liedboek. De tekst is van Henk Jongerius (geen directe familie).  

De volgende keer is dinsdag 9 mei 2023 om 10 uur in De Lichtbron. Van harte welkom 
als u mee wilt doen.  

  

1. Voor mensen, die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan, 

Ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven: wij krijgen een naam. 

2. Voor mensen, die roepend, tastend en zoekend door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, brood om te breken: wij kunnen bestaan. 
3. Voor mensen, die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, God wil ons horen: wij worden verstaan. 

4. Voor mensen, die hopend, wankel gelovend door het leven gaan,  

herstelt God uit duister Adam in luister: wij dragen zijn naam. 

 

Gedachtenisbijeenkomst Huub Oosterhuis  

In buurt- en kerkhuis Bethel (Thomas Schwenkestraat 30 in Den Haag) is  
zondagavond 16 april een bijeenkomst om te gedenken wat Huub Oosterhuis voor de 

liturgische liedcultuur en geloofsbeleving in Nederland heeft betekend. 

Ik ben van plan erheen te gaan. Als er mensen met mij mee willen rijden, dan graag 

een berichtje. (MZ) 

 

Wijkavond/middag. 
Volgende week 2 momenten om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een 

aantal stellingen. 

 

Dinsdagavond 18 april bij Ed van der Schoor, Boetersstraat 53. Aanvang 19.30 uur 

edencoralien@icloud.com 

 
Woensdagmiddag 19 april in De Lichtbron olv Willy Mieremet Aanvang 15.00 uur 

w.mieremet@caiway.net  

 

Praten, luisteren en ontmoeten. Van harte welkom. Het is heel fijn om te weten hoeveel 

kopjes koffie/thee we mogen schenken dus graag een mailtje. 

Een groet van uw wijkouderlingen. 

 

          
 

Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul 

Beste mensen, 
De Kringloopwinkel Wateringen - Kwintsheul houd haar jaarlijkse uitdeelavond  

op 10 mei a.s. u wordt hiervoor van harte uitgenodigd, de diaconie van " De Lichtbron " 

heeft de Goede Doelen aan ons bekend gemaakt en zullen dan ook worden 

gehonoreerd 

dat zijn : Vluchtelingen Werk Westland - Stichting Hoop voor Albanië - 

Stichting De Mussenhof. 

Pieter Sekeris 

 

mailto:edencoralien@icloud.com
mailto:w.mieremet@caiway.net
http://www.schoorpartners.nl
https://www.ikwinkeleerlijk.nl/
http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/


In Memoriam voor Huub Oosterhuis van André F. Troost 

Te zingen op de melodie van psalm 118 of lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de 

morgen’ (tekst Huub Oosterhuis) 

 

Lang zul je leven, blijven leven, veel langer dan een ademtocht. 

Leven, hoe vluchtig: zien, soms even, nooit vind je alles wat je zocht; 
biddend om liefde, vreugde, vrede, roepend om recht, de longen leeg, 

welkom of niet, soms afgewezen - je zag, soms iets. Je zong. Je zweeg. 

  

Lang zul je leven, langer leven dan vijf of tien of honderd jaar. 

Ons lijf, ten dode opgeschreven, verwelkt, vervalt met huid en haar, 

maar niet je ziel, die is een vlinder, die zich ontpopt uit haar cocon. 
God schrijft: jij blijft! De hemel windt er geen doekjes om: zie ginds de zon.  

  

Lang zul je leven, anders leven, na ons vertrek sterft slechts de tijd. 

Jouw naam staat in een hand geschreven, waar nog geen letter ooit uit slijt. 

Als wij ontwaken is het Pasen, zacht morgenrood kleurt heel de dag –  

sta op, laat je als kind verbazen: licht dat je hier nog nooit zó zag …  

 (MZ) 

Gedichten van Frits Dreubel 

Tot Pinksteren deel ik graag gedichten uit de bundel ‘Geleid door Zijn hand’ van Frits 

Deubel. Ik kreeg deze bundel bij mijn intrededienst in De Lichtbron. (MZ) 

 

Laat mij leven zien 

Laat mij vreugde zien naast lijden. 
Laat mij leven zien naast sterven. 

En zo de positieve zijde van beproevingen verwerven. 

 

Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl 
• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, vanaf 1 april donderdag vóór 12 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com 
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