
 

 
 

 

Nieuwsbrief 18 aug. – 1 september 2023 

 

 

 

Kerkdiensten 

Zondag 20 augustus 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten 

Collecten: Kerk in Actie: Omzien naar gevangenen 2. Kerk 

 

Zondag 27 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Viering Heilig Avondmaal 
Collecten: 1. Streekverband De Tien: project St. De Zaaier, Oost-Congo 2. Kerk in 

Actie: Israël, jongeren leren over mensenrechten 

 

Komende diensten 

Zondag 3 september 9.30 uur ds. Jan Eerbeek, Den Haag 

Zondag 10 september 9.30 uur  ds. Jan Henzen, Wateringen 

 
Bij de dienst van 20 augustus  

Verdriet: hoe vaak zouden we liever willen dat het niet bestond. Dat alleen blijheid 

onze emotie is. Maar verdriet hoort bij een mensenleven en heeft altijd te maken met 

een vorm van verlies. Kun je eigenlijk wel blij zijn als de keerzijde, verdriet, niet 

bestaat? En hoe ga je om met verdriet? 

Deze zondag lezen we psalm 137 en horen een bijzondere gezongen bewerking 
daarvan uit de jaren '70. 

Ds. Anki Peper 

 

Bij de dienst van 27 augustus 

Volgende week zondag lezen we over de tocht van het volk Israël door de woestijn. De 

eerste lezing is Numeri 20: 1 t/m 13. Mirjam, de zus van Mozes en Aäron, sterft. Mozes 

en Aäron luisteren niet goed naar God. Als straf mogen ze het beloofde land niet 
binnengaan. De tweede lezing (Numeri 20: 22 t/m 29) verhaalt de dood van Aäron. In 

de derde lezing (Deuteronomium 34: 1 t/m 8) kondigt God Mozes aan dat hij het 

beloofde land zal zien en dan zal sterven. Wat betekent de dood van deze drie 

Bijbelfiguren voor ons leven? Voor ons omgaan met sterven? Voor ons omgaan met 

God? Krijgen wij zicht op wat God ons belooft, zoals Mozes kreeg op de berg Nebo? 

Naast deze Dienst van het Woord, hebben we de Dienst van de Tafel. Jezus deelt brood 
en wijn met zijn leerlingen aan de vooravond van Zijn dood. Wij krijgen voedsel mee 

voor onderweg, voor in de woestijn en in de oase. Wij kunnen in het Heilig Avondmaal 

de tekenen van het Koninkrijk van God proeven.  

Van harte welkom in De Lichtbron, thuis, of waar u ook meeviert!  

Ds. Marjan Zebregs 

 

Van de diaconie 

 

Zondag 20 augustus collecteren we voor het Binnenlands Diaconaat van Kerk in 

Actie. Het thema is ‘Omzien naar gevangenen.’ In Nederland zijn ruim 33.000 mensen 

gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 

oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 

tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in 

Nederland die omzien naar gevangen en hun 

partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de 

detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 

maatschappij.  

Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert 

bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze 

midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar 

hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om 

vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen.  

De tweede collecte is voor de kerk, de Lichtbron. 

Van harte aanbevolen!  

 

Op zondag 27 augustus vieren we het Heilig Avondmaal. De eerste collecte is voor de 

projecten van Streekverband De Tien. Vandaag aandacht voor De Zaaier, werkzaam in 

Oost Congo, waar veel projecten worden gesteund. Hierbij een voorbeeld van een 

agrarisch project: 

Stichting de Zaaier is gevestigd in Westland en 

binnen het bestuur is er dan ook veel kennis in 

de agrarische sector. Deze kennis wordt 

gedeeld met de inwoners van noordoost 

Congo. 

Met agrarische projecten kunnen ze zelf 
zorgen voor eigen inkomsten. Onze agrarische 

projecten noemen wij Greenhouses. Enkele 

jaren geleden konden wij bijdragen aan een 

Greenhouse in Oicha. Dit zorgt niet alleen voor 

inkomen en werkgelegenheid, maar ook voor 

gezonde en gevarieerde voeding. Greenhouse 
Oicha bestaat uit verschillende onderdelen 

voor het telen van gewassen. Zo is er een kas gebouwd van lokaal materiaal en zijn er 

ook lage kassen afgedekt met zeil. In de kas groeien stekjes van verschillende 

groenten, zoals tomaten en aubergine. De stekjes worden verplaatst naar het land of 

doorverkocht aan de plaatselijke bevolking. In de jaren hebben de Congolezen veel 

ervaring opgedaan en werken zij zelfstandig. Wel is er zo nu en dan onderhoud nodig 

om het project draaiende te houden. Stichting de Zaaier vindt het belangrijk om 
bestaande projecten te continueren en houdt daarom nauw contact met de 

contactpersonen ter plaatsen.  

De tweede collecte is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie: Israel, jongeren leren 

over mensenrechten: Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en 

historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert 

mensenrechtenorganisatie Rabbis for 
Human Rights jonge Israëli’s - voor hun 

verplichte diensttijd begint - meer over 

mensenrechten en welke plek deze in het 

jodendom hebben. Ook zijn er 

ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals 

met Palestijnse jongeren uit de Westbank 
of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren 

jonge studenten op een nieuwe manier 

naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie 

ondersteunt dit belangrijke werk voor 

jongeren in Israël.  

Helpt u weer mee deze collectes tot een 

succes te maken? 



 

 

 

Terug van weg geweest 

 

Na ruim 23 jaar ben ik weer terug in Wateringen. Een besluit waarbij gevoel en 
verstand soms botsten maar omdat al onze kinderen hier in de regio wonen en ik een 

dagje ouder word leek het me goed om weer terug te gaan naar Wateringen. Een plek 

waar ik in het verleden met velen van jullie lief en leed gedeeld heb. Wel weer even 

wennen hoor, want de rust en de ruimte die ik in Voorst mocht ervaren is hier in het 

Wilde Westen ver te zoeken. Neem alleen al het verkeer, overal verkeersdrempels, 

rotondes (enkel of dubbel), oversteekplaatsen waar voetgangers en fietsers voorrang 
hebben, dus opletten geblazen. 

 Gelukkig is de kerk nog steeds hetzelfde als vroeger waar we als gemeente mogen 

samenkomen, rust zoeken en inspiratie van uit de Bijbel mogen op doen voor het 

dagelijkse leven. (Ik hoef alleen geen liedboek meer mee te sjouwen). De meeste 

bezoekers zijn mij bekend (allemaal een stukje grijzer en kleiner geworden) en het 

voelt weer vertrouwd. Ik ben blij dat ik de stap gezet heb en dat ik weer deel mag 

uitmaken van ”de Lichtbron”. 
Zin in een praatje?   

 

Wil Leerdam-Boulogne. 

 

Film: ‘Where are you Adam’?   

‘Where are you Adam’ is een documentaire gemaakt door de Oekraïense diaken en 
filmproducent Alexandr Plyska. Deze film (80 minuten) geeft een inkijkje in het leven 

van monniken op het Griekse schiereiland Athos. Het is een eerbiedwaardige 

waarneming van de wereld, waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. 

De opbrengst is vooral bestemd voor hulp aan Oekraïense families. 

De film is in onze regio twee keer te zien: 

- Vrijdagavond 15 september in de Regenboogkerk, Poeldijksepad 1a, Honselersdijk. 
Inloop vanaf 19.30 uur. De film begint om 20.00 uur. Toegang: 10 euro. 

- Vrijdagavond 29 september in de Oude Kerk Wilhelminaplein 5, Naaldwijk. Tijdens 

de voorstelling wordt een sobere maaltijd geserveerd. De film begint om 18.00 uur. 

Toegang, inclusief maaltijd: 7 euro. 

Misschien een idee om al te noteren in uw agenda? (MZ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kom mee naar de Jordaan 
In de serie ‘Een teken voor onderweg’ een tekst van N.F.S. Grundtvigs (vertaling ds. 

G.F.W. Herngreen, Mees Jacobse) 

 

https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


1. Kom mee naar de Jordaan. 

Zie daar Johannes staan,  

de Doper die bereidde 

de weg voor de Bevrijder. 

Kom laat U met Hem dopen; 

God doet de hemel open. 
 

2. Met goddelijke macht 

staat hier de Heer als knecht, 

die ons verlost, de milde, 

’t Woord, waaruit leven welde. 

Kom, laat u met Hem dopen: 
God doet de hemel open.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 
           

Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl 

• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
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https://boutkanenpartners.nl/

