
 
 
 

 
Nieuwsbrief 2 – 9 juni 2023 

 

 
 
Kerkdiensten 

Zondag 4 juni 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten  
Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk 

Komende diensten 

Zondag 11 juni 9.30 uur mw. Jacqueline Bakker, Voorburg 
Zondag 18 juni 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 

 
Bij de dienst van 4 juni 
In deze viering lezen we het slot van het Evangelie naar Mattheus. De woorden die 

daar klinken zou je kunnen opvatten als een opdracht die we meekrijgen. Of is het een 
aanmoediging? De uitleg die wij vaak meegekregen hebben is gekleurd door de positie 

die de kerk eeuwenlang had: een machtspositie. Maar die positie heeft de kerk niet 
meer in ons land. En in de tijd dat Mattheus zijn Evangelie schreef was daar ook geen 
sprake van. Allesbehalve. Kunnen we die woorden opnieuw leren verstaan, in onze tijd 

en cultuur? 
Ds. Carel van der Meij 

 
Van de Diaconie 
Zondag is de eerste collecte voor Vluchtelingenwerk Westland.  

 
 

Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze 
worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Een 
vluchteling laat alles achter, op zoek naar veiligheid.  

Dankzij de hulp van onze donateurs en vrijwilligers kunnen zij vluchtelingen helpen met 
het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.  

Uw gift draagt bij aan:  

✓ Individuele hulp bij de asielprocedure  

✓ Samenbrengen van verscheurde gezinnen  

✓ Begeleiding naar werk  

✓ Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa  

 
Plaatselijk wordt dit werk uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Westland 

 
Geef in de collecte en steun vluchtelingen 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

Terugblik op de Pinksterdienst 
‘Laat de Geest maar waaien’. Dat hebben we op Eerste Pinksterdag laten gebeuren.  
Naast de Paaskaars hing aan de ene kant het rode antependium van Pinksteren en aan 

de andere kant stond een kerstboom. Drie grote christelijke feesten op een rij. Kerst: 
de Zoon van God is als Vlees tot 

ons gekomen; Pasen: de Zoon 
van God is als de opgestane Heer 
tot ons gekomen;  

Pinksteren: Gods heilige Geest is 
tot ons gekomen, Jezus’ belofte 

van Hemelvaart is vervuld. 
Aan de wand in de kerkzaal 
hingen negen schilderijen: acht 

met een duif en één met een 
paparadijsvogel. De komende 

drie nieuwsbrieven ziet u telkens 
drie van deze schilderijen, 
gemaakt door gemeenteleden.  

In de Pinksterdienst zongen en luisterden we naar Pinksterliederen in allerlei stijlen. 
Teksten van theoloog, filosoof, bisschop van Hippo en kerkvader Aureluis Augustinus 

(354-430) klonken. En ook werden we geïnspireerd door teksten van  priester en 
politicus Herman Verbeek (1936-2013). 
Verbeek had in een kerkdienst kinderen het Pinksterverhaal over de Vlammetjesboom 

verteld: de groene bladeren van een boom waren rood geworden, als iemand de naam 
noemde van een ‘gewoon’ goed mens. Zo is in De Lichtbron ook een rode boom 

gegroeid, want na de dienst hingen er allemaal blaadjes in met namen van ‘gewone 
goede’ mensen. 

Na afloop van de Pinksterdienst kregen de kerkgangers 
iets mee met een vlammetje. Iets wat uitnodigt tot 
beweging, als u zelf het eerste zetje geeft: een rode 

knikker.  
Laat maar rollen en voel u kind van God! 

Ds. Marjan Zebregs 
 
Foto-terugblik van de schilderworkshop 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Op 25 mei werd in De Lichtbron een schilderworkshop gehouden onder leiding van Loes 
Wiersma uit Voorburg. Het thema was: Pinksteren. Komende weken kunt u in de 

nieuwsbrief het resultaat zien. 



 
 
 

Agenda 
Dinsdag 6 juni 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron 

Donderdag 8 juni 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad 

Gespreksgroep dinsdagmorgen 6 juni 
Op 6 juni sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Aan tafel’. 
We spreken over enkele maaltijden uit het Bijbelboek Ester. Uit het boek ‘Woorden en 

Verhalen die er toe doen’, lezen we het verhaal ‘Hemel en hel’.  
U bent van harte welkom om mee te doen! Als u zich aanmeldt bij Ria Jongerius, dan 

ontvangt u de voorbereidende teksten.  
 
Wij feliciteren 

8 juni mevrouw T. Gelderblom-van der Plas 
 

Verlof predikant  
Tot eind juni ben ik niet bereikbaar. Onze zoon blijft thuis in de pastorie.  
Ds. Jan Henzen is mijn vervanger. U kunt hem via de scriba of wijkouderling bereiken. (MZ) 

 
‘Rouw op je dak’  

Met het thema ‘Rouw op je dak’ is Irene van der Meulen uit Houten de gastspreker op 
zondag 4 juni in de Net-ff-anders kerkdienst in Naaldwijk.  
Irene van der Meulen is predikant geweest in Naaldwijk en werkt tegenwoordig als 

ritueelbegeleider bij afscheid. Plaats en tijd: Ontmoetingskerk Naaldwijk op 9.30 uur. 
 

Opvoering musical Ruth  ‘van wieg tot graf’  
Vanaf januari hebben ruim 50 kinderen, tieners en volwassenen iedere week met veel 

enthousiasme gezongen, gespeeld en gemusiceerd. Stip op de 
horizon was de opvoering op vrijdag/zaterdag 16 en 17 juni van 
het Bijbelboek Ruth in de vorm van een musical met zang, dans 

en toneel. 
Het is een verhaal over een ernstige crisis, maar uiteindelijk ook 

van hoop. 
Speciale liederen met inspirerende teksten worden afgewisseld 
met bekende popsongs zoals in the Passion. Het verhaal speelt 

zich af in het verleden maar soms is het ook bijster actueel. De 
musical wordt opgevoerd in de Vredekerk in De Lier. 

Bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u op de volgende 
manieren aan gratis toegangsbewijzen komen. Zondag 28 mei 
en 4 juni worden na de ochtenddienst (gelijk met het 

koffiedrinken) in de Vredekerk kaarten aangeboden. Daarnaast 
is de kerk op de vrijdagavonden van 26 mei en 2 juni geopend 

van 19.00 tot 19.45 uur en kunt u ook dan kaartjes 
bemachtigen. 
De kaarten zijn verplicht om binnen te komen, aangezien we 

werken met een maximum aantal beschikbare plaatsen in de kerk. Na afloop kunt u 
ook nog een drankje krijgen op vertoon van uw kaartje. Bent u niet in de gelegenheid 

de kaartjes zelf op te halen, dan vult u het formulier in via de website van de kerk 
(www.pkndelier.nl). De kaarten worden dan opgestuurd of bij u thuis bezorgd. 
Na de musical wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten 

(musicalrechten, licht, geluid, decor, promotie enz.). We zullen ook een QR-code tonen 
voor wie geen contant geld bij zich heeft. 

 
 
 

 
 

 

http://www.pkndelier.nl/


 

      
Gebed van Augustinus  
Dit mij bekende gebed hoorde in de week uitmondend in Pinksteren drie keer 

spontaan: als suggestie van meedenkende gemeenteleden voor de Pinksterdienst, bij 
de opening van de vergadering van de Taakgroep Eredienst en bij de opening van de 

schilderworkshop. Met Pinksteren klonk het als gebed om de heilige Geest in ons 
midden. 
Fluister het mij in, heilige Geest: ik zal het goede denken. 

Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. 
Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken.  

Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. 
Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen. 
(MZ) 

 
 

 
 
 

 
 

 

Van de redactie 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie: 

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  
• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl  
• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Uw kopij graag inleveren in Word: donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

 

 
               
 

 
 

 
 
           

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
https://boutkanenpartners.nl/
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
http://www.schoorpartners.nl
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
https://www.limoer.nl/

