
 

 

 

 

Nieuwsbrief 21 juli – 4 augustus 2023 

 
 

 

 

Kerkdiensten 

Zondag 23 juli 9.30 uur ds. Sietske van der Hoek 

Collecten: 1. Stichting Avavieren 2. Kerk 
 

Zondag 30 juli 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn 

Collecten: 1. Carma Inloophuis Naaldwijk 2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 6 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs 

Zondag 13 augustus 9.30 uur prop Jillian Barrett-Tolk, Den Haag 
 

Bij de dienst van 23 juli 

Het lijkt typisch iets van deze tijd dat we ons bezighouden met schepping en klimaat. 

Maar ook in Bijbelse tijden staat de schepping volop in het middelpunt. We lezen over 

de grootheid van God, over de nood van de schepping en over het Koninkrijk van God. 

Hartelijk welkom allemaal! 
Ds. Sietske van der Hoek 

 

Van de diaconie 

De eerste collecte op zondag 23 juli is bestemd voor Avavieren.  

Stichting Avavieren maakt vakantie vieren met een handicap of een dagje uit met een 

beperking voor iedereen mogelijk. Kinderen en volwassenen met een beperking hebben 

de ruimte en voorzieningen om te genieten van een 

fijne dag uit of een heerlijke strandvakantie aan de 
kust van ‘s-Gravenzande. 

Op Strandpark Vlugtenburg hebben wij 9 schitterende 

zorgbungalows met alle hulpmiddelen die mensen 

met een beperking nodig hebben, zodat zij kunnen 

genieten van het strand, de zee en de mooie 

omgeving in het Westland. 

Zo wordt vakantievieren met een beperking voor 
iedereen mogelijk. 

 

De tweede 

collecte is 

bestemd voor onze kerk, de Lichtbron. 

Beide collectes van harte aanbevolen! 
 

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan 

van de kerk, of op de rekeningnummers van de 

diaconie: 

NL90 RABO 0368 1000 49, en de kerk: 

NL85 RABO 0368 1024 67. 
Dank u wel! 

 

 

 

 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Zondag 30 juli 2023 Collecte voor het Carma inloophuis 

 

Carma in beeld 

Als je kanker krijgt, verandert je wereld en verandert je toekomstbeeld. De ziekte heeft 

niet alleen invloed op je lichaam, maar ook emotioneel en sociaal zijn de ziekte en de 

behandeling vaak ingrijpend. Carma biedt een luisterend oor, lotgenotencontact, 

informatie en ontspannende of creatieve activiteiten.  

 
Omgaan met kanker. Je hoeft het niet alleen te doen. 

Carma is een fijne, huiselijke plek voor iedereen die te maken heeft met de ziekte 
kanker. Wij bieden ondersteuning aan iedereen die kanker heeft (gehad), hun familie, 

vrienden, naasten en nabestaanden. Een luisterend oor, ontspannende en creatieve 

activiteiten, ondersteuningsconsulent, contact met mensen die weten wat kanker met 

je doet en informatie, dat vind je bij Carma. Je bent onvoorwaardelijk welkom vanaf 

het moment dat je de diagnose hoort tot ver na afronding van de medische 

behandeling. Kijk voor het uitgebreid aanbod onder Agenda. We zien je graag bij 
Carma! 

Doet u mee? U kunt uw gave geven in de mandjes in de kerk of overmaken op het 

rekeningnummer van Diaconie/ZWO De Lichtbron 

De 2e collecte is voor onze kerk.  Hartelijk dank. 

Oecumenische zomerlunch  

De lokale oecumene wil een kans op ontmoeting aanbieden in een tijd waarin veel van 

de gebruikelijke activiteiten stilliggen en veel mensen op vakantie zijn.  Een ontmoeting 
rond eettafels past mooi bij het jaarthema 2022/2023 van de Protestantse Kerk ‘Aan 

tafel’. Belangrijker is dat samen eten heel Bijbels is, ook met onbekende disgenoten. 

De Bijbelse waarde van gastvrijheid willen de organisatoren graag concreet in het hier 

en nu vormgeven.  

U bent ook van harte welkom, omdat u zin heeft in een heerlijk driegangendiner, 

waardoor u ’s avonds niet meer hoeft te koken. Uiteraard zijn introducees van harte 
welkom, net als een bijdrage in de kosten. 

De oecumenische zomerlunch vindt plaats op zaterdag 29 juli van 12.00 tot 14.00 uur 

op het voorplein van de St. Jan de Doperkerk in Wateringen. 

U kunt zich tot en met zondag 23 juli aanmelden via het inschrijfformulier achter in De 

Lichtbron of met een berichtje aan uw predikant. (MZ) 

 

 
 

 

 

         

 

 
 

 

 

https://carmacentrum.nl/activiteit/
https://carmacentrum.nl/
https://boutkanenpartners.nl/
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef


 

 

Alvast in de agenda: 

Where are you Adam? 

In het oude Douchiariiou-klooster(Athos, Griekenland) leven orthodoxe monniken. 

In hun werken en bidden streven zij naar een band tussen mens en natuur. Beelden 
van de natuur en van monniken bij hun werken wisselen elkaar af. Hune leven lijkt te 

verwijzen naar dat van Adam voor de de zondeval. Indringende documentaire van 80 

minuten Tijdens de vertoning wordt een sobere maaltijd geserveerd. 

Vrijdag, 29 september, 18.00 uur, Oude Kerk Naaldwijk, Wilhelminaplein. 

Kosten ticket inclusief maaltijd 7 Euro.  

  
Bericht van dank 

De warme belangstelling van een ieder die met ons mee is opgelopen gedurende haar 

leven, tijdens haar ziekte en in de laatste fase of na het overlijden van Tjitske Torn-

Schouten zeggen wij dank uit de grond van ons hart. 

Het is van betekenis voor ons. 

Familie Jan Torn 

 
Nieuwe psalmberijming 

We zingen de psalmen vaak op de eeuwenoude melodieën en woorden. Recent heeft de 

stichting ‘Dicht bij de Bijbel’ de bekende melodieën van de 150 psalmen voorzien van 

een nieuwe tekst. Dicht bij de vertrouwde tekst en aangepast aan het huidig 

taalgebruik. Soms zullen we in de eredienst de oude en soms de nieuwe tekst volgen, 

zo heeft de kerkenraad besloten. (MZ) 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Deel uw kerkervaring 

Afgelopen zondag hoorde ik van een gemeentelid hoe zij op vakantie spontaan een 
persoonlijke rondleiding door een kerk kreeg aangeboden. Zelf heb ik in Indonesië ook 

bijzondere ontmoetingen in kerken gehad. Wie wil een kerkervaring in de nieuwsbrief 

delen? 

 

Op het eiland Flores wilden we de 

lokale rooms-katholieke kerk van 
binnen bekijken. Daar was net de 

oefening voor een huwelijk aan de 

gang. ‘Natuurlijk’ mochten we 

meekijken en foto’s nemen, hoewel 

ik dat helemaal niet zo natuurlijk 

vond. In haar gewone kleding 

hoorden we de bruid zeggen (in 
vertaling): ‘Ik, … neem jou …’. De 

ouders van bruid en bruidegom 

waren aanwezig en enkele anderen. 

We hebben de aanwezigen van harte 

gefeliciteerd met dit huwelijk. Een 

Nederlandstalige zegenbede, die nog in mijn telefoonhoesje zat, heb ik aan het 
bruidspaar gegeven. Daarna ging het oefenen verder. (MZ) 

 

Inspiratie 

http://www.schoorpartners.nl
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
https://www.limoer.nl/


Op een ‘Inspiratiemiddag’ sprak classispredikant Zuid-Holland Noord, ds. Julia van Rijn:  

Bij bezoek aan een gemeente of kerkenraad vraag ik eerst ‘Wat doen jullie?’ Als antwoord op 

deze vraag komt een verhaal over activiteiten. Mooi, indrukwekkend.  

En ik vraag ‘Wat hebben jullie nodig?” Antwoord: ambtsdragers, vrijwilligers, jonge gezinnen, 

een gebouw, geld, leden. Klopt, hebben gemeenten allemaal nodig.  

Maar zijn activiteiten en middelen ook een antwoord op de vraag naar wat er van de 
gemeente van Christus ten diepste wordt gevraagd? 

De Amerikaanse theoloog Andrew Root schrijft dat we ons veel te druk maken om wat we 

nodig hebben. De vraag naar activiteiten en middelen bepalen ons bij het tekort. We willen 

zoveel en we kunnen het niet aan. Dat kan ons soms verlammen. 

Om toekomst te hebben is het nodig ons af te vragen, niet wat we nodig hebben, maar wie 

we zijn, wie we willen zijn als gelovigen, wat we willen zijn als gemeente.  
Ik ben gaan vragen naar het verlangen dat onder al die activiteiten en drukte schuilgaat. En 

wat onze roeping is, in deze tijd, in het dorp of de stad waar we zijn.  

Dat verlangen en die roeping kunnen helpen om als gemeente je koers te bepalen: wat van 

het oude mag blijven, wat gaan we niet meer doen, welke nieuwe dingen 

voeden ons verlangen en geven ons vleugels? Hoe willen wij gemeente van Christus zijn.  

Om bij de kern te komen is tijd nodig. Andrew Root pleit voor wachten, bezinning, stilte. Dat 

vraagt om de bereidheid tot verwondering, een open blik, ontvankelijkheid.  
Zoals de leerlingen bijeen waren op die mooie Pinksterdag, wachtend op wat Jezus had 

beloofd, open voor de Geest die zo verrassend waait als de wind. (MZ) 

 

 

 
 

Korte update van A Cup for Humanity 
Al méér dan 50 jaar werkt onze adviescommissie voor diaconale hulp wereldwijd. Dit 

zetten wij voort in 2023 als adviescommissie van Streekverband De Tien samen met  

jullie als 16 aangesloten Westlandse diaconieën. Elk project wordt gedurende 6 jaar 

ondersteund en elke 3 jaar komen er nieuwe projecten aan bod. De zes projecten van 

dit moment zijn: Girls Empowerment Foundation (Kenia), Stichting A Cup For Humanity 

(Rwanda), Stichting De Zaaier (Noordoost-Congo), Stichting Elim (Indonesië), Stichting 
Jarikin (Haïti), en Westland4Gambia (Gambia). 

In dit bericht licht ik graag wat meer toe over een van de stichtingen, A Cup for 

Humanity (ACfH). De recente nieuwsbrief van de stichting geeft een korte update over 

nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in 2023 waar dit artikel op gebaseerd is. 

ACfH helpt slachtoffers van gewelddadige conflicten in Rwanda een nieuw leven te 

vinden. De Rwandese genocide was een volkerenmoord in 1994, waarbij een 

miljoen Tutsi’s en Hutu’s werden omgebracht, springt het meest in het oog. Het 
land en de inwoners zijn nog steeds herstellende hiervan. Zoals ACfh beschrijft in 

de nieuwsbrief: Rwanda zoekt nog steeds naar verwerking van wat is gebeurd, en 

probeert het totaal vernietigde  sociale weefsel toch weer vorm te geven. De 

samenleving is zoekende naar verzoening en heling, zowel voor het individu als 

voor het collectief. Ter update werd vermeld dat de stichting werkzaam is in Oost-

Congo, dit was waar tijdens het eerste jaar na de oprichting van de stichting. Nu 
zijn ze alleen werkzaam in Rwanda.  

 

De stichting heeft twee nieuwe bestuursleden: Jannetta Bos en Ds. Philip van 

Wijk, zie de website voor uitgebreidere informatie.  

Een modern naai atelier is al een tijdje opgericht in Kigali, Rwanda. Het atelier 

dient als een baken voor sociale transformatie en kan de armoede terugdringen. 

Sinds de oprichting hebben de naailessen voor 18 deelnemers het leven positief 
veranderd. De deelnemers zijn jonge Rwandese vrouwen die nu makkelijker een 

baan kunnen vinden. 

 

Trainingen voor kerkleiders  

In een poging na-oorlogse gemeenschappen te transformeren, werkt ACfH met 



lokale kerken op drie locaties in Rwanda: Kayonza, Kabeza, en Huye. Ds. Philip 

van Wijk heeft begin dit jaar trainingen vredeseducatie georganiseerd voor 330 

kerkleiders en leden van kerkgemeenschappen. ACfH werd met veel instemming 

ontvangen. De stichting geeft aan dat deze benadering “mensen zal helpen om 

samen te leven en vragen van verzoening en vergeving niet uit de weg te gaan. 

Zolang niet de diepste wortels van het etnische geweld worden geadresseerd is 
terugval mogelijk, en blijft ressentiment op de ondergrond spelen”.  

Tijdens de trainingen worden de deelnemers altijd van lunch voorzien, wat op 

meerdere manieren goed in de smaak valt. Kerkleiders geven ook hun 

getuigenissen nadat ze de trainingen van bijvoorbeeld “verzoening en 

evangelisatie" hebben bijgewoond.  

Gedurende de trainingen vinden er soms zeer emotionele momenten plaats als 
deelnemers herinneringen aan het verleden met de groepsleden delen. 

Overlevenden van genocide vinden tijdens de bijeenkomsten en maaltijden steun 

en kracht bij elkaar. Ook zijn er momenten van vreugde en saamhorigheid, zoals 

bij een training over discriminatie waarbij de kerkleiders gaan samenwerken om 

dit aan te pakken.  

 

Trainingen trauma therapie  
Ook gaan er vanaf begin juli trainingen over trauma therapie plaatsvinden. Bestuurslid 

Jannetta Bos gaat deze organiseren in Rwanda. Dit is een 4-daagse training en zal op 

twee verschillende locaties gaan plaatsvinden. Hierover staat meer in de volgende 

nieuwsbrief.  

 

Zo, heeft u weer wat meer informatie over een van onze zes ontwikkelingsprojecten. 
Mede namens A Cup for Humanity, bedank ik voor uw belangstelling en steun. 

Dini Wagner, PR Streekverband de Tien.  

 

 

 

 

            
   

 

 

 

Een teken voor onderweg 

Een deel van ons brengt de zomertijd buiten de regio door, maar allemaal zijn we 

onderweg op ons levenspad. En allemaal hebben we met onze doop een teken van God 
ontvangen voor onderweg. Daarom liederen en gedichten over de doop, uit het boekje 

‘Een teken voor onderweg’ samengesteld door Kees van Baardewijk.  

Dooplied van Maarten Luther (deel 2) 

Zo teder als een mens kan zijn, zo staat de zoon des mensen, 

de zoon van God hier jong en rein, ons bidden en ons wensen  

vervullend met aanwezigheid. 
Een stem, een duif daalt neder. O heilige Drievuldigheid,  

op aarde schoon en teder, o God aan ons gegeven. 

 



Gij zegt het zelf: wie op U hoopt - dit moet de wereld horen -  

wie U gelooft, in U gedoopt, die is uit U geboren. 

En zonder werken van de wet, en zonder macht’loos pogen,  

wordt hij gereinigd en gered en staat hij voor uw ogen, 

voltooid en zonder zonden. 

 
Als ’t oog alleen water ziet, zoals het wordt vergoten, 

dan weet het hart en twijfelt niet, wat daarin ligt besloten. 

Wij worden in uw dood gedoopt. 

Door U voorgoed vergeven, staat Adam stralend op en loopt 

Terug in ’t eeuwig leven, het paradijs hervonden. 

 
Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl 

• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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