
 

 
 

 

Nieuwsbrief 22-29 september 2023 

 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag 24 september 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten 
Collecten: 1. Kerk in Actie Zending: Syrië 2. Kerk  

Extra collecte voor noodhulp in Noord-Afrika 

 

Komende diensten 

Zondag 1 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, afscheid en bevestiging ambtsdragers 

Zondag 8 oktober 9.30 uur ds. Peter Wattel, Oegstgeest 
 

Bij de dienst van 24 september: de gunfactor 

Met het Joodse Nieuwjaar en Grote Verzoendag wordt in deze dagen gelezen uit het 

boek van de profeet Jona. De kerk sluit bij de synagoge aan. Daarom lezen we het slot 

van het boek Jona. Daar horen we dat Jona andere mensen niet gunt wat God hun wel 

gunt. De gelijkenis uit de lezing uit het Evangelie naar Mattheus, die we deze zondag 
lezen, sluit daar wonderwel bij aan. Er is genoeg om met elkaar te overwegen én te 

vieren deze zondag.  

Ds. Carel van der Meij 

 

Van de diaconie 

De eerste collecte op zondag 24 september is bestemd voor Kerk in Actie: 

Zendingscollecte voor Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel. In Syrië leeft meer dan 
90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt 

honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar 

een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te 

komen. Toch is het herstel van kerken 

het enige wat perspectief biedt. Als de 

kerk er weer is, kan zij haar onmisbare 
taak in de samenleving weer 

oppakken: hulp bieden aan mensen, 

ongeacht hun afkomst of geloof, die 

zijn getroffen door geweld of moesten 

vluchten. 

Met een speciaal herstelfonds helpt 

Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 
bouwen. Tientallen gebouwen worden 

opgeknapt: kerken, scholen, 

bejaardenhuizen en 

gemeenschapscentra. Het herstel gaat 

veel langzamer dan gehoopt, omdat 

door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt 
minstens 30 procent van de kosten. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van 

de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, 

betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor 

de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van 

de kerken in Syrië. Help je mee?  

Meer informatie vind je op kerkinactie.nl/kerkensyrie. 

 

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, de 
Lichtbron. Beide collectes van harte aanbevolen! 

 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of op de rekeningnummers 

van de diaconie: NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. KiA Syrië, en voor de kerk op: NL85 

RABO 0368 1024 67. Hartelijk dank! 

 

Extra collecte noodhulp Noord-Afrika 

Meedogenloos en 
ongekend hard troffen 

twee natuurrampen 

het noorden van 

Afrika: afgelopen 

weekend de aardbeving 

in Marokko en slechts 
een paar dagen later de 

allesverwoestende 

storm in Libië. In beide 

landen zijn steden en 

dorpen weggevaagd.  

De treurige teller staat 

op vele duizenden 
doden, gewonden en 

vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De 

ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven. 

 

Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In 

Marokko werken we samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. 
Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp voor 

voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt 

Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot 

zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en 

bijvoorbeeld luiers nodig. 

 
Vrijmoedig vragen we je om bij te dragen aan de noodhulp in Marokko en Libië. Kun je 

wat missen, geef dan voor de slachtoffers in deze zwaar getroffen landen.  Je 

kunt geven in de extra collecte in de kerk of  je gift overmaken  op het 

rekeningnummer van de Diaconie/ZWO Protestantse Kerk De Lichtbron  NL90 RABO 

0368100049 of van Kerk in Actie op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 

Noodhulp. 

 
Uit de gemeente  

Op maandagavond 18 september 2023 is Marion Herrebout-van Die rustig thuis 

overleden. Het voelt als ‘onverwacht snel’, en ook dat het in de gegeven omstandigheden 

goed is. De afscheidsdienst is op woensdagmiddag 27 september om 13.30 uur in de aula 

van Eikelenburg in Rijswijk met aansluitend de begrafenis en onderlinge ontmoeting. 

We leven mee met haar man Fred, dochter Sara, zoon Thomas en allen die Marion zullen 
missen.   

Ds. Marjan Zebregs  

 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

In de eredienst van 1 oktober nemen we afscheid van Jan Halbe Stolk als ouderling-

voorzitter na twaalf jaar. Ook nemen we afscheid van Harmke Verkerk-de Vries als 

ouderling-scriba na vier jaar. De Lichtbron dankt Jan en Harmke voor hun werk in onze 
gemeente van Christus. Samen gaan we verder in het ambt aller gelovigen.  

In dezelfde eredienst gaan we Geert Schippers herbevestigen als ouderling-scriba en 

Peter René van ’t Wout herbevestigen als ouderling. De Lichtbron is dankbaar dat Geert 

en Peter nu hun talenten (weer) willen inzetten als ambtsdrager.  

 

Agenda 
Donderdag 28 september om 19.30 uur: gespreksgroep bij Arie en Harmke Verkerk. 

Onderwerp: Begraven of cremeren; en wat betekent het hiernamaals voor ons? 

Dinsdag 17 oktober om 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

https://click.online.protestantsekerk.nl/?qs=b41778966115f4e8f843108b70398a15322c1916918e87ccb7c8ad9977dde73ae0388d4b7c87c6bdf161f06a6765218297aa6cce12813bbc


Gespreksgroep dinsdagmorgen  

Op 19 september hebben we gesproken over de tekst uit het evangelie van Johannes over 

Jezus in de tempel (Johannes 2: 13 t/m 21). Uit het boek ‘Woorden en verhalen die er toe 

doen’ lazen we het verhaal ‘Scherven en tranen’ van M. Weemaes. 

We sloten af met de tekst van lied 860 uit het Liedboek 2013 ‘Gij die ons hebt geschapen’  

van Andries Govaart. 
 

1. Gij die ons hebt geschapen uit aarde, adem, woord, 

die ons hebt uitgeroepen, beginakkoord. 

Refrein: 

Maak heel wat is gebroken, herstel in ons uw leven, uw levenskracht. 

Maak heel wat is gebroken, herstel in ons uw levenskracht. 
 

2. De schaduw, de verblinding, de koorts, de open wond: 

verzoen me en verbind mij, spreek mij gezond. Refrein 

 

3. Geef wie is uitgestoten, geborgenheid ontbeert 

een huis, een naam en warmte en alle eer. Refrein 

 
4. Het huis dat wij bewonen, ons lichaam in de tijd: 

geef vrede alle dagen, ook in de strijd. Refrein 

 

De volgende gespreksgroep op dinsdagmorgen is op 17 oktober 2023 om 10 uur in De 

Lichtbron. 

 
Bijeenkomst ‘Hoe vrijzinnig zijn wij?’ 29 september 

De Confessionele Beweging, afdeling Westland, nodigt u hartelijk uit voor een openbare 

bijeenkomst op vrijdagavond 29 september in de zaal achter de Dorpskerk, Langestraat 

34, ‘s-Gravenzande. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur. Spreker is 

mevrouw ds. A. Haasnoot, predikant van wijkgemeente De Brug in Spijkenisse. De 

organisatoren vragen om uw Bijbel mee te nemen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via e-mail jammeer@kpnmail.nl.  

                                                                                                               

Jeugddienst in Maasdijk 1 oktober 

Alle kinderen en tieners uit het Westland en Midden-Delfland 

zijn op zondagavond 1 oktober van harte welkom in de 

Dorpskerk van Maasdijk, Korte Kruisweg 12a, samen met hun  

(groot)ouders. 
 

Laat het je (klein)kinderen weten en neem ze mee (of ze 

nemen jou mee).  

 

De kerk is open vanaf 18.00 uur en de toegang is gratis. De 

dienst begint om half zeven met na afloop een hapje en 
drankje.  

 

 

Open koffieochtend 18 oktober 

De diaconie organiseert woensdag 18 oktober een open koffieochtend van 10:00 tot 

12:00 uur in de Lichtbron. Ongeacht uw leeftijd bent u van harte welkom. We willen 

ook de mensen uit de buurt uitnodigen en leden van de omringende 
kerkgemeenschappen. Esther Jansen komt een korte presentatie geven over het goede 

doel Girls Empowerment Foundation (GEF). De stichting GEF ontwikkelt en ondersteunt 

projecten die meisjes helpen zich te ontwikkelen tot verstandige, onafhankelijke en 

bewuste vrouwen. Meer informatie vindt u op 

girlsempowerment.nl. 

Ontmoeten, luisteren en bijpraten bij een kopje koffie 
en een drankje. 

 



Rouw  

De levenslijn van Naomi (Mara, noem mij de 

bittere) loopt in een lus. Zij gaat van Bethlehem 

naar Moab en keert weer terug. Haar man 

Elimelech en zonen Machlon en Chiljon sterven 

in Moab.  

 

Daar beginnen de levenslijnen van Orpa en 

Ruth (de schoondochters van Naomi). De lijn 

van Orpa loopt terug naar waar die vandaan 

komt. De lijn van Ruth gaat mee met de lijn van 

Naomi.  
 

Naomi, Ruth en Orpha zijn alle drie weduwe 

geworden. Wat een tranendal. Ik las in een 

commentaar dat er voor overlevenden de 

schaduw van het gemis is. Dat vond ik een 

mooi beeld. Dus de drie vrouwen heb ik met 

schaduwen afgebeeld. 
 

 

Schilderij en uitleg: Joki Harms 
 

Kliederkerk 8 oktober 

Wat zou jij doen als je 8 jaar bent en koning wordt? 

Wat zou jij veranderen? Josia was zo jong. En hij deed het 

dus anders! Luister jij altijd naar je ouders?  

 
Koning Josia moest veel opnieuw opbouwen, ook de 

tempel die verwoest was. Hij bouwde een nieuwe tempel 

volgens nieuwe regels en met veel geld. En dat gaan wij 

ook doen in deze Kliederkerk: een tempel bouwen, een 

boekrol maken en zilver verzamelen. 

 
Bij een koning hoort natuurlijk ook een staatsieportret, 

een mooie foto. Als wij een koningsmantel omdoen én een 

kroon opzetten, dan doet de hoffotograaf de rest… 

 

Kom op 8 oktober naar de Kliederkerk! We spelen, vertellen verhalen, knutselen en 

vieren met elkaar, en we sluiten af met een gezamenlijke, eenvoudige en 

kindvriendelijke maaltijd.  
 

Kliederkerk is leuk voor zowel jongens als meisjes, voor volwassenen, dromers, 

denkers én doeners. Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en hun ouders, opa’s en 

oma’s, welkom! Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net. 

 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

           

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
mailto:Kliederkerkwateringeneo@caiway.net
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/


 

Lied 137a. Toen wij zaten langs het water 

Bij iedere zondag van het kerkelijk jaar heeft ‘De eerste dag, handreiking bij de 

jaarorde’ een ‘Lied onder de loep’. Dit is het lied bij de komende zondag. 

Kun je nog zingen, als je stem breekt van ellende? Psalm 137 is een collectief klaaglied 

van de ballingen in Babel: ‘Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten 
aan Sion.’ Lied 137a is een bewerking van Psalm 137 1 t/m 6; het gruwelijke slot van de 

psalm wordt overgeslagen.  

Het lied ‘By the Babylonion rivers’ werd voor het eerst gepubliceerd in 1963 in de bundel 

Songs for Today, een bundel uit de Jeugdbeweging van de Lutherse kerk van Amerika. In 

Europa werd het lied opgenomen in de oecumenische liedbundel Cantate Domino. Via 

deze bundel is het terecht gekomen in ‘Zingend Geloven’ en uiteindelijk in het Liedboek 
2013 in een vertaling van Sytze de Vries. 

De melodie, een volkslied uit Letland, herinnert aan het lot van de Letse vluchtelingen ten 

tijde van de Sovjet-overheersing. Het slepende ritme aan het begin en de toonsoort d-

mineur geven de melodie een klagend karakter.  

De dichter Ewald Basch (1927) leerde de melodie van Letse vluchtelingen en dacht daarbij 

meteen aan Psalm 137.   

 
 

 

 

 

 

Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  
• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl 

• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com 
 

mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com
https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl

