
 

 
 

 

Nieuwsbrief 4 – 18 augustus 2023 

 

 

Kerkdiensten 

 

Zondag 6 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs 
Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Moldavië 2. Kerk 

 

Zondag 13 augustus 9.30 uur prop Jillian Barrett-Tolk, Den Haag 

Collecten: 1. Kerk in Actie Zending: Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek 2. 

Kerk 

 
Komende diensten 

Zondag 6 augustus 9.30 uur ds. Marjan Zebregs 

Zondag 13 augustus 9.30 uur prop Jillian Barrett-Tolk, Den Haag 

 

Bij de dienst van 6 augustus  

Vandaag staan twee lezingen over water op het oecumenisch leesrooster: Jona 2: 1 
t/m 11 en Matteüs 14: 22 t/m 33. De Jona-lezing is uit de NBV21. De Matteüs-lezing is 

een combinatie van beeld en geluid.  

Water is in Bijbelse zin zowel leven, als dood. De profeet Jona en Jezus’ leerling Petrus 

zijn beide Bijbelfiguren aan wie niets menselijks vreemd is. Jona en Petrus dreigen 

beide te verdrinken. God en Jezus zorgen bij allebei voor redding. Bij Jona door een vis 

en bij Petrus door een uitgestoken hand.  

Twee Bijbelteksten over water én over vertrouwen. Genoeg om te doordenken en te 
overdenken dus.  

Ds. Marjan Zebregs 

 

Van de diaconie 

De eerste collecte op zondag 6 augustus is bestemd voor het project van De Lichtbron 

Actie voor Moldavië. Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in 
het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor 

deze kinderen en ouderen zijn, maar 

hebben weinig geld en weinig actieve 

kerkleden. Via partnerorganisaties 

ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke 

gemeenten met training, advies en 

financiën bij het opzetten van lokale 
diaconale initiatieven. 

 

In vijf dorpen in de regio Edinet worden 

kinderen en jongeren geholpen om steun te 

geven en op te komen voor eenzame en 

zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een 
hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze 

kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze 

krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen 

krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd 

bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal 

terecht kunnen. 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, de 

Lichtbron. 

Beide collectes van harte aanbevolen! 

 

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan 

van de kerk, of op de rekeningnummers van de 
diaconie: 

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. Moldavië, en de 

kerk: NL85 RABO 0368 1024 67. Dank u wel! 

 

 

Oecumenische zomerlunch 
Afgelopen zaterdag 29 juli was de tweede 

oecumenische zomerlunch in Wateringen. 

Vanwege de weersverwachting was besloten 

de lunch niet op het plein voor de Sint Jan te 

houden, maar in de parochiezaal van de Sint 

Joseph. En dat was een goed besluit, 

vanwege de regen rond lunchtijd. Maar liefst 
zestig mensen waren samengekomen om te 

eten en drinken, te luisteren en praten, 

kortom gemeente van Christus te zijn.  
Na de opening door Marie-Therese, genoten 

we van een (niet alcoholisch) aperitief, een 

Syrisch voorgerecht, huisgemaakte 
aardappelsalade en pastasalade, broodjes en beleg, ijstaart en koffie of thee met wat 

lekkers. Ook klonk er muziek. Heel hartelijk dank aan alle organisatoren en 

medewerkers. Ik hoop volgend jaar weer! 

MZ 
 

         

 

 

 

 
Even iets anders 

Evenals in juli organiseert het coördinatieteam van de PCOB soos nog een koffie/thee-

ochtend, waarbij wij met elkaar kunnen praten, lachen, enz. Wij nodigen u hiervoor uit. 

 

Datum : woensdag 9 augustus 

Tijd : van 10.00-12.00 uur 

Vanaf : 9.30 uur inloop 
Plaats : De Smidse naast de Pleinkerk 

 

Dit is een ochtend voor senioren. Je hoeft nergens lid van te zijn. Het is de bedoeling 

dat u er op eigen gelegenheid naar toe komt. Als dit problematisch is, meld dit dan 

even. Dan zorgen wij voor een oplossing. 

 
Dames van het coördinatieteam 

Alice Tel. 06-16898339  

Joke Tel. 0174-292928  

 

Fleurige groet 

Afgelopen zondag (31 juli) mochten wij de bloemen van de kerk ontvangen. 

Een prachtig boeket, dat er heel mooi bijstaat.  
Hartelijk bedankt voor de groet en de bloemen. 

Daarnaast heb ik in de afgelopen weken van diverse mensen kaarten gekregen. 

Ook daarvoor mijn dank. 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/


Hartelijke groet, ook namens Marian, 

Kees van Dreven 

 

Dopen is diep 

In de serie ‘Een teken voor onderweg’ een tekst van A.F. Troost 

Dopen is diep doen ondergaan,   Dopen is dág, is moederschoot -  
dopen is diep de dood ingaan.    kom maar en lach, je bent niet dood! 

Dopen is nacht, is blinde schrik -   Dopen is droog aan land doen gaan -  

nimmer gedacht: zo dood ben ik!  trek voor Gods oog een feestkleed aan! 

Dopen is nat met handen, hol   Dopen is diep, is de Jordaan 

scheppen – een bad, een grafkuil vol.  open en niet meer dicht zien gaan.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl 

• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Uw kopij graag inleveren in Word: 
donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

 

mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com
https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl

