
 

 
 

 

   Nieuwsbrief 7-14 april 2023 

 

 

Kerkdiensten in De Lichtbron 

 

Donderdag 6 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag 
 

Vrijdag 7 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag 

 

Zaterdag 8 april 15.00 uur 

Passie-zangdienst ‘The Crucifixion’ m.m.v. De Lofstem uit Rijnsburg 

Collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten 
 

Zondag 9 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Paasdag 

Collecten: 

1. Kerk in Actie Werelddiaconaat: Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen 

2. Kerk 

 
Komende diensten 

Zondag 16 april 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk 

Zondag 23 april 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten 

 

Bij de driedaagse viering in de Goede of Stille Week 

Witte Donderdag, 6 april 19.30 uur 

Dit eerste deel van de driedaagse viering begint zoals gebruikelijk met een 
aanvangslied en ‘Bemoediging en Groet’. We lezen uit het Oude Testament Exodus 12: 

1, 15 t/m 20, het feest van het ongedesemde brood. Uit het Nieuwe Testament lezen 

we Johannes 13: 1 t/m 15, de voetenwassing. 

Na de overdenking, zingen we de apostolische geloofsbelijdenis. We eindigen dit eerste 

deel van de viering met het vieren van het Heilig Avondmaal in de kring. 

In stilte verlaten we de kerk. 
 

Goede Vrijdag, 7 april 19.30 uur  

Omdat dit het tweede deel is van de driedaagse viering, zit de kerkenraad al in de kerk. 

Omdat het Goede Vrijdag is, staan de sacramenten - het Doopvont en het Heilig 

Avondmaal-stel - niet in de kerk. De voorganger draagt geen toga met stola. 

Dit tweede deel begint met het vervolg van de lezing van Witte Donderdag uit het Oude 

Testament: Exodus 12: 21 t/m 28. Daarna zingen we psalm 130 ‘Uit diepten van 
ellende’, verzen 1 en 4. Hierna volgt het ‘Beklag Gods’. 

Vervolgens luisteren we naar de Driestemmenlezing uit het evangelie van Johannes, 

afgewisseld met gemeentezang. We eindigen dit tweede deel met het samen hardop 

bidden van het Luthers avondgebed. 

Ook nu verlaten we in stilte de kerk. 

 
Stille Zaterdag, 8 april 15.00 uur 

Vanwege het doorlopende karakter van de driedaagse viering, zit de kerkenraad al in 

de kerk. De stilte van de Stille Zaterdag wordt gesymboliseerd door de afwezigheid van 

de sacramenten, liturgische kleding en de Paaskaars. 

Dit derde deel is vooral een passie-zangdienst. We luisteren naar ‘The Crucifixion’ (de 

Kruisiging) van John Stainer. Deze wordt uitgevoerd door De Lofstem uit Rijnsburg 
onder leiding van Bert Visser met Niek van der Meij op het orgel.  

Ook is er gebed en gemeentezang. De driedaagse viering eindigt met zending en 

zegen.   

Na de dienst is er koffie en thee, voordat we verder op weg gaan naar Pasen.  

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Bij de eredienst op Paasmorgen 

Een kwartier voor aanvang van de eredienst zingen we twee Paasliederen. 

Vijf minuten voor aanvang luisteren we naar orgelspel. 

Bij binnenkomst van de kerkenraad, loopt de diaken voorop met de nieuwe Paaskaars. 

Dan zingen we het lied: ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’. 

Als de Paaskaars voor in de kerk staat, geven we twee kleine exemplaren van de 
Paaskaars vanaf achter in de kerk door de rijen heen naar voren. Deze kaarsen worden 

op de preekstoel geplaatst. Tijdens deze rondgang van het licht door de gemeente, 

zingen we het lied: ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’. 

Het thema van de eredienst op deze Paasmorgen is: ‘Jezus zei tegen haar: Maria!.  

Dik Ton en Netty Blansjaar verlenen aan deze dienst hun muzikale medewerking op 

trompet en orgel.  
We zijn dankbaar dat we in deze eredienst Pieter Sekeris opnieuw als diaken met De 

Lichtbron mogen verbinden. De gelofte van Pieter wordt omgeven met twee 

betekenisvolle liederen: ‘Blijf mij nabij’ en ‘Ik zal er zijn voor jou’. 

Ds. Marjan Zebregs 

 

Paaskaars 2023 

 
Dit jaar heeft de Taakgroep Eredienst gekozen voor de Paaskaars 

Vrede.  

 

Dit is een modern ontwerp om de liefde en hoop van de bewoners van 

de vijf wereldcontinenten voor eeuwige vrede uit te beelden. Helaas is 

het thema nog steeds actueel.  
 

Boven de vijf gekleurde continenten zien we twee Griekse letters. De 

ene letter staat voor Pax, Latijn voor vrede, en de andere letter staat 

voor Christus. Samen zien we de vrede van Christus afgebeeld. 

 

 
Met de Paascollecte vraagt Kerk in Actie  

opnieuw aandacht voor Moldavië  

 

Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen  

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid 
dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de 

samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie 

ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. In vijf dorpen in de 

regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen 

voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Jongeren helpen zieke en eenzame 

ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien 
zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 

Met de opbrengst van deze paascollecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor 

kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De Lichtbron in Actie voor Moldavie 

Moldavië is één van de armste landen in Europa. Daarom steunt De Lichtbron 

sinds enkele jaren de volgende twee projecten in dit land: 
• ‘Zorg voor eenzame ouderen’ van Home Care en  

• ‘Opvang en zorg voor kinderen’ van Youth for Christ 

Kijk op onze website voor informatie. 



Paasgroet 

Van harte wil ik u en jou, mede namens Rolf, gezegende Paasdagen wensen.  

Dat u ook de ervaring mag hebben dat Jezus tot u spreekt, zoals Jezus Maria van 

Magdala aansprak op de Eerste dag met haar eigen naam.  

Hoe, waar en met wie u Pasen ook viert, u kunt een nieuw begin maken. 

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! 
Ds. Marjan Zebregs 

 

Barabbas 

 

in het Aramees Bar-abbâ, wat ’zoon van de vader' 

betekent. 
 

Hij werd gevangengezet op verdenking van betrokkenheid 

bij anti-Romeinse activiteiten waarbij geweld in het spel is 

geweest. Had Barabbas misschien om zijn verzet tegen de 

Romeinen de sympathie van het volk? 

 

Keizer Pontius Pilatus liet het volk de keuze. Wie van de 
twee zal ik vrijlaten: Barabbas of Jezus.  

 

Het volk, aangemoedigd door de Schriftgeleerden, 

scandeerde ‘Barabbas’. Wat dan te doen met Hem die zich 

de Koning der Joden noemt? 

 
Het Licht van Pasen 

 

Gedurende de veertigdagentijd zijn tekeningen van Hilje 

Groeneveldt in de nieuwsbrief opgenomen.  

 

Tekeningen over de mensen die Jezus in zijn laatste dagen 
ontmoette. Een korte toelichting is aan de tekeningen 

toegevoegd. 

 

De laatste tekening heeft als titel ‘Het licht van Pasen’.  

 

Opstanding, een nieuw begin, niet alleen toen, iedere dag 

weer. 
 

Licht dat duisternis verdrijft. 

 

 

Op zondag 2 april, Palmpasen, waren in de kerk vijf 

Palmpasenstokken te zien. Ds. Marjan heeft samen met de 

aanwezige gemeente de betekenis van de symbolen aan de 

Palmpasenstokken besproken: 

Kruisje: het kruis waaraan Jezus stierf 

Palmtakken: staan symbool voor de intocht in Jeruzalem  

Broodhaantje: brood: het breken en verdelen van het 

brood door Jezus bij het laatste avondmaal, haan: symbool 

voor de haan die kraaide toen Petrus drie keer had gezegd 

dat hij Jezus niet kende 
Eitjes: nieuw leven 

30 rozijnen: de zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried 

12 pinda’s: de twaalf apostelen. 
Na de dienst hebben vijf gemeenteleden de stokken 

meegenomen om ze aan iemand te geven die extra aandacht kan gebruiken en/of om 

verbinding te houden met onze kerk. 
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Meeleven algemeen  

De diaconie heeft in de Veertigdagentijd bij ouderen en kwetsbaren een mooie attentie 
gebracht. Wilt u als drager van het ‘ambt aller gelovigen’ ook mensen een attentie 

bezorgen? Dat kan een gemeentelid zijn, dat u vroeger vaak in de kerk zag en nu nog 

maar weinig; of iemand waarvan u denkt: wat fijn dat hij of zij dat allemaal voor de 

kerk doet; of misschien wel juist iemand die geen contact met De Lichtbron heeft, maar 

voor wie uw attentie het verschil maakt. (MZ)  

 

Agenda 
Dinsdag 11 april 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron 

Donderdag 13 april 19.30 uur Gemeentevergadering in De Lichtbron 

 

Gespreksgroep  

Op 11 april, ‘Derde Paasdag’, spreken we over Pasen en vooral over de ervaring van 

Kees Maas ‘Een ongewoon Pasen op Flores’. Opnieuw een verhaal uit het boek 
‘Woorden en Verhalen die er toe doen’. 

 

Waar gaat het over bij de extra gemeentevergadering op 13 april? 

De aanleiding: toenemende zorgen over het krimpende ledenaantal. 

De huidige situatie: steeds minder menskracht om bestaande gebruiken door te laten 

gaan. De blik naar de toekomst: die begint met een vraag aan u/jou:  

Wat is uw/jouw persoonlijk verlangen voor de toekomst van onze gemeente en hoe ziet 
u/jij dat gerealiseerd. De dagen voor Pasen zijn donker, maar het Licht overwint. 

In dat vertrouwen willen we een weg zoeken voor onze gemeente.  

Harmke Verkerk, scriba 

 

Uit de Paasgroet van de classispredikant  

De dichter Willem Jan Otten schrijft hoe hij gaandeweg toegroeide naar het christelijke 
geloof. ‘Ik stond zes jaar lang op een duikplank, een hoge, en ik wist dat springen 

noodzakelijk was. Maar er was steeds iets wat mij weerhield.’ Uiteindelijk sprong hij. 

Vertrouwde hij zich toe. Laten we ons op het komende Paasfeest opnieuw 

toevertrouwen aan het Evangelie dat Jezus leeft. En de kracht van zijn opstanding te 

ervaren. Ik wens u, mede namens het breed moderamen van onze classis, een 

gezegend Paasfeest. Ds. Gerrit van Meijeren 

http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/


Jongerenwerk 

Jongerengroep Westland organiseert een mini 

kamp voor jongeren van 12-18 jaar. We 

overnachten 3 juni 2023 1 nachtje in de kerk en 

er staat veel sport en spel op het programma. 

Lijkt het je leuk om mee te gaan of wil je meer 

informatie: mail gerust naar Jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Protestantse kerk in Honselersdijk 100 jaar 

Dit jaar viert de protestantse gemeente in Honselersdijk zijn 100-jarig bestaan. 

We waren Rehoboth, de Heer gaf ons ruimte, ruimte die we nu kunnen gebruiken voor 
‘hoop hebben en hoop houden’, schrijft de predikant, ds. Christi Bartelink. 

 Er is een tentoonstelling die de burgemeester opent op zaterdag 15 april om 14.00 

uur. Daar wordt ook de jubileumbundel gepresenteerd met onder andere interviews 

tussen een ouder en een jonger gemeentelid.  

Op zondag 23 april is de jubileumviering met een eigen projectkoor om 09.30 uur.  

De tentoonstelling is ook te bekijken op Tweede Pinksterdag, als de gemeente meedoet 
aan een landelijke open kerkendag met aandacht voor het interieur van kerken.  

Zolang de voorraad strekt krijgt iedereen als herinnering een lichtje mee om het thema 

hoop te versterken in jezelf.  

 

Veertigdagentijd 2023 

Als laatste uit deze serie uit het 40dagentijdmagazin van Kerk in Actie ‘Uit liefde voor 
jou’, een gedicht van Hans Bouma. 

 

Liefde 

Eén woord, maar alles en alles is er mee gezegd, 

alles en alles is er mee gezongen – liefde, 

val samen met dit woord, ga er in op, 

wees mens, mens, tot het uiterste, tot het innigste, 
laat liefde je trefwoord zijn, je diepste naam. 
 

 

 

 

 

Protestantse kerk De Lichtbron: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Predikant: 
ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Scriba:  

Harmke Verkerk-de Vries, arie.harmke.verkerk@gmail.com 

Bert Bosker, boskerfriso@gmail.com  

Kopij:  

Inleveren in Word, donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com           

mailto:Jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
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https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl

