
 

 

 

 

Nieuwsbrief 8 – 15 september  2023 

 
 

 

Kerkdiensten 

Zondag 10 september 9.30 uur ds. Jan Henzen, Wateringen 

Collecten: De Zonnebloem Wateringen 2. Kerk 

 
Komende diensten 

Zondag 17 september 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Startzondag 

Zondag 24 september 9.30 uur  ds. Carel van der Meij, Voorschoten 

 

Bij de dienst van 10 september 

Voor de meesten van ons zit de vakantie er op en koesteren we de herinneringen. 

Wijzelf zijn onder andere enkele dagen naar het Zuid-Limburgse Valkenburg geweest. 
Ik wil u en jou deelgenoot maken van wat we onderweg tegenkwamen aan reclame. 

Reclame voor van alles en nog wat en zelfs voor..... Jezus!! Ik nodig u en jou van harte 

uit om zondag naar de kerk te komen, want ongetwijfeld heb ik jullie nieuwsgierig 

gemaakt. Tot zondag!!  

Ds. Jan Henzen vanuit de pastorie aan Het Plein 

 
Ga mee! 

Op zondagmorgen 17 september hebben we onze jaarlijkse Startdienst. We volgen het 

nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Ga mee in geloof, hoop en liefde’. Deze 

kerkdienst is ook een Drempeldienst: Jens Demper is de drempel van de middelbare 

school overgegaan. De Lichtbron wil ook met Jens en zijn familie meegaan. Daarom is 

deze dienst met Petra en Jens Demper en Ellen Ouwehand voorbereid. We zijn blij dat 
we in de dienst kunnen luisteren naar gospelkoor Reach Out. Ga mee naar de eredienst 

op 17 september! Ga met God en met alle mensen van goede wil!   

Ds. Marjan Zebregs 

 

Van de diaconie 

De eerste collecte op zondag 10 september is bestemd voor De Zonnebloem.  

Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor de afdeling 
Wateringen. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met 

een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. 

Iedereen heeft behoefte aan 

gezelschap. Maar als je een 

lichamelijke beperking hebt, ben je 

misschien wel vaker (alleen) thuis dan 
je zou willen. De vrijwilligers van De 

Zonnebloem komen graag langs voor 

een kop koffie of om samen met jou 

op pad te gaan.  

Daarnaast organiseren we ook 

verschillende activiteiten. Zo verzorgt De Zonnebloem op ziekenzondag de plantjes via 

de plaatselijke kerken. 
Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Of wil je je aanmelden als 

deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact op met De Zonnebloem via Ria van 

Kester, 06-4216 2343 of het contactformulier op zonnebloem.nl/wateringen/contact. 
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De tweede collecte is bestemd voor onze 

kerk, de Lichtbron. 

Beide collectes van harte aanbevolen! 

 

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het 
uitgaan van de kerk, of op de 

rekeningnummers van de diaconie: 

NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. De 

Zonnebloem, en voor de kerk op:  

NL85 RABO 0368 1024 67. 

Dank u wel! 
 

Nationale Ziekenzondag  

Op zondag 10 september is het Nationale Ziekenzondag en worden er in het  

hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in  

aanmerking komen. 

Ook de afdeling Zonnebloem Wateringen doet daar aan mee. 

De vrijwilligers van de Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor u 
klaar en brengen een op een mensen een bezoek. Er worden het gehele jaar 

door activiteiten georganiseerd. 

Mensen met een fysieke beperking of mensen in eenzaamheid. Deze mensen 

hebben behoefte aan extra aandacht. 

 

De Diaconie steunt deze actie van harte en hoopt dat de aanwezige  
gemeenteleden op zondag 10 september een plantje met een adres van een 

gemeentelid wil meenemen en bezorgen. 

 

Agenda 

Maandag 11 september 19.30 uur vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron 

Zaterdag 16 september Startzaterdag: Chinees buffet. Intekenlijst in de hal van de 

kerk.  

Uit de gemeente  

Op 1 september 2023 is Teuna Alida (Teunie) Neeleman-Doorduin rustig ingeslapen. De 

Dankdienst voor haar leven is op 7 september in onze kerk met aansluitend de 

begrafenis en daarna condoleance in De Lichtbron. 

We leven mee met haar man Wim en haar dochter Heleen.  

In de volgende nieuwsbrief komt het In Memoriam van Teunie.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 
Stt! ...de tijger slaapt! 

De titel zorgt ervoor dat je op een ander spoor wordt gebracht! Dit is nu precies de 

bedoeling ..., want dit stuk gaat niet over de titel van een kinderboek, maar over iets 

veel heftigers wat er in de wereld gebeurt.  

Miljoenen christenen worden vervolgd vanwege hun geloof en komen in geheime 

diensten bijeen. Om meer het gevoel te krijgen hoe het is om je geloof "in het geheim" 
te beleven, wordt een ieder uitgenodigd voor deze speciale geheime oecumenische 

dienst in de vredesweek!  

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
https://boutkanenpartners.nl/
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef


Dus wees voorzichtig met het verspreiden van deze informatie aan "vreemden", maar 

op woensdagavond 20 september om 20 uur vindt deze geheime dienst plaats.  

Vanwege de aard van deze viering wordt de locatie pas later bekend gemaakt. Maar de 

datum en tijd staan al wel vast. Noteer dat in de agenda en neemt u (betrouwbare) 

anderen mee. Het zal speciaal worden. 

 
De seniorensoos van de PCOB is weer begonnen op dinsdagmiddag   

29 aug. om 14.00 uur in de Voorzaal van de Pleinkerk. 

Iedere 14 dagen is er weer een gezellige middag in de Voorzaal van de Pleinkerk. Er 

worden spelletjes gedaan zoals:  Rummikub, Klaverjassen e.a. 

Ook het maken/ ontwerpen van kaarten is voor velen een creatieve bezigheid. 

Iedereen heeft zo zijn/haar voorkeur. 
Ook worden er wel eens extra activiteiten georganiseerd. 

In het komende seizoen sept. t/m december is er op de onderstaande data een 

soosmiddag: 

12 en 26 september 

10 en 24 oktober 

7 en 21 november 

5 en 19 december 
Heeft u ook zin om te komen? 

Kom gerust op een dinsdagmiddag eens kijken of het iets voor u is. Het is helemaal 

vrijblijvend. 

Wees welkom op onze soos! 

Met vriendelijke groet, 

Jaap van der Snoek,  

Joke van der Lelij,  

Uitgeblust  

Andere woorden voor uitgeblust zijn: afgebrand, afgeleefd, doodop, gaar, geradbraakt, 

krachteloos, opgebrand, uitgeput, zonder levenskracht en burn-out. 

Volgens een wereldwijde enquête van eind 2022 vertoont 98 procent van werknemers 

in de leeftijd van 18 tot 24 jaar symptomen van een burn-out. Volgens onderzoek van 
het CNV van begin 2023 ervaart de helft van alle werkenden een hoge werkdruk. Bijna 

één op de vijf zit tegen een burn-out aan. Volgens cijfers van huisartsen had in 

coronajaar 2021 een kwart miljoen Nederlanders de diagnose overspannenheid.   

 

‘Uitgeblust of opgestookt’ is de ondertitel van de bijeenkomst, die de Protestantse 

Theologische Universiteit (PThU) op 1 september 2023 organiseerde met als titel: ‘De 

herontdekking van de hel’.  
Schrijver Arnon Grunberg hield een inleiding ‘De hel buiten’.  

Klinisch psycholoog Paul Verhaege sprak over ‘De hel van binnen’.  

Theoloog, therapeut, musicus en conservator van het Ikonenmuseum, Liesbeth van Es, 

sprak over ‘De hel in de kunst’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
De nieuwe hoogleraar Dogmatiek van de PThU, Arnold Huijgen, hield over de hel zijn 

oratie. 

Alle sprekers deelden de mening dat de hel terug is in de samenleving.  

Ze noemden daarbij de uitspraak van VN topman Guterres, dat de wereld hard op weg 

is naar de ‘klimaathel’. De oorlog in Oekraïne en het moderne leven zelf worden in 

termen van ‘hel’ omschreven.  
Of – wat luchtiger – de wielerklassieker ‘De hel van het noorden’.  

 

https://www.limoer.nl/
http://www.schoorpartners.nl
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/


De kerk heeft vanuit haar traditie en vanuit haar huidige plaats in de samenleving taal 

voor het omgaan met de hel. Ook al voelen ‘we’ ons verlegen met het woord ‘hel’.  

Ook al denken we eerder aan ‘hel en verdoemenis’, dan aan ‘hel en heling’. 

Prof. Arnold Huijgen geeft vanuit christelijk perspectief drie antwoorden op de vraag: 

‘Waarom de wereld een hel nodig heeft’.  

1. Omdat er een existentiële dreiging is. De hel is nodig om de dreiging van de 
dood op persoonlijk en collectief niveau onder ogen te zien. Calvijn zag de hel 

niet alleen na het aardse leven, maar ook in het heden, als scheiding van God. 

Luther schreef: ‘Het slechte geweten is de hel’.   

2. Omdat de hel de bestemming is van het ultieme kwaad in Gods oordeel. 

Wanneer Jezus Christus daadwerkelijk de dood heeft overwonnen, is het goede 

reëler dan het kwade. 
3. Omdat de hel God de mogelijkheid biedt om definitief ‘nee’ tegen een mens te 

zeggen. De inhoud van dat ‘nee’ kan alleen op Golgotha worden verstaan. Want 

dat is de plaats, die tegelijkertijd Gods ‘ja’ van liefde en vergeving toont en dus 

de redding van het ‘nee’. 

 

Ik hoop dat u zich niet uitgeblust voelt door deze column, maar opgewekt.  

Omdat Jezus Christus is opgewekt uit de dood en omdat wij daardoor opgewekte 
mensen kunnen zijn.  

Hoe hels het soms in de samenleving en in ons persoonlijk leven ook is:  

God was, is en zal zijn!  

Ds. Marjan Zebregs  

Deze tekst schreef Marjan Zebregs voor het regionale kerkblad Samen. Andere 

bijdragen van haar zijn te vinden op onze website. 
 

Een teken voor onderweg 

Als laatste in de serie ‘Een teken voor onderweg’ een tekst van Klaas van Elsäcker. 

Dopen 

dopen is namen bij elkander brengen 

de naam van God en mij 
dit wonder heet verbond 

en het betekent 

Hij voor mij  

 

Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  

• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker , scriba@protestantsekerk-

delichtbron.nl 
• www.protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Uw kopij graag inleveren in Word: 

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com 
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